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Pastoraal team

Ivan Garcia Ferman
pastoor

06-171296 42
fgi0017@gmail.com

Maciej Gradzki
kapelaan

06 -2557 49 66
maciej.pnl@gmail.com

Henk Schrader

diaken

06-103060 86
hjmschrader@gmail.com

Wij verwijzen u graag naar bladzijde 17
voor foto;s van de laatste mis die Pawel
in onze parochiegemeenschap heeft
gevierd.

Weest u er zeker van dat wij bidden
dat God u mag bijjstaan in uw nood.

Neem gerust contact op met het pastorale
team voor een gesprek, huisbezoek, doop,
communie, vormsel, huwelijk, sacrament
van boete en verzoening, jubilea,
ziekenzalving en uitvaart of wat u maar ook
met hen wilt bespreken.

Bel uw parochie voor opgave intenties,
veranderingen m.b.t. de ledenadministratie,
aanmelden vrijwilligerswerk, financiéle
zaken en andere vragen die bij u leven.

Thuiscommunie:

kunt u door omstandigheden niet (meer)
naar de kerk komen en wilt u de communie
ontvangen, dan vragen wij u contact op te
nemen met iemand van het pastorale team.




Pastoraal woord - pastoor Ivan

Beste parochianen,

De tijd gaat heel snel en zo is het jaar 2023 al achter de rug en
staan wij nu aan het begin van het nieuwe jaar.

Hopelijk kunnen wij met een goed gevoel uitzien naar het nieuwe
jaar, maar het kan ook zijn dat iemand van ons iets moeilijks heeft
meegemaakt de laatste tijd. Misschien waren dat problemen met de
gezondheid, zorgen over familieleden of andere dingen. Sommigen
van ons hebben ook in het afgelopen jaar iemand die hen dierbaar
was verloren.

Waarschijnlijk is niet alles even makkelijk geweest, maar ook in te midden van alle moeilijkheden
kunnen wij met hoop en optimisme naar de toekomst kijken. Deze ware hoop en dit optimisme
komen van het geloof in God die een Goede Vader is van ons allemaal. Kerst, dat wij nog kortgeleden
gevierd hebben, laat ons zien dat God voor ons een goede Vader is. Met de geboorte van Jezus vieren
wij dat God een mens wordt zoals wij en op deze manier komt Hij binnen in onze menselijke
geschiedenis.

God laat de mensen vrij, het kwaad bestaat nog steeds omdat sommigen ervoor kiezen, maar het is
niet zo dat het kwaad voor eeuwig zal blijven bestaan. Alleen God is eeuwig en Hij wil het goede.
Uiteindelijk zal dus alleen het goede blijven bestaan.

Voor ons allemaal is het heel belangrijk om dankbaar te zijn, het leven en alles wat wij in het leven
hebben niet als vanzelfsprekend te beschouwen. Als wij getuigen zijn van het kwaad, kunnen wij het
zien als een oproep om zélf nog meer goeds te doen. Zo, ook al zijn onze mogelijkheden beperkt,
brengen wij de vrede.

Aswoensdag

Op 14 februari met Aswoensdag beginnen wij de Veertigdagentijd, de tijd van voorbereiding op een
ander belangrijk feest, Pasen. Voorbereid zijn op Pasen betekent diep in je hart verlangen naar de
verrijzenis, naar de ontmoeting met de verrezen Jezus.

WijI verlangen ;Ilemaal naaé vredde, uiteli(nderllijIT

verlangen wij dat er iemand is, die ons kan helpen, T l)ﬁ/

iemand die machtig is en die voor ons allemaal zorgt bt 0(00‘(’
en ons nooit alleen laat. 0

Met andere woorden kunnen wij zeggen, dat wij

verlangen naar de verrijzenis, een nieuw leven, leven MP
vol van vreugde, van hoop en liefde.

Cod de Vader, wil ons dat alles schenken door de

verrijzenis van Jezus, die voor ons verrezen is. Wij d
hoeven alleen te geloven en het ten diepste Z
aanvaarden en zo wordt ons leven anders, ook al U

lossen niet alle problemen als zodanig op. rCM lj@'
Het is anders, omdat wij dan weten, dat wij niet M% 7 .

alleen zijn, wij weten dat Jezus voor ons en met ons
leeft. Pralse 40410 1841

Gods zegen!

Pastoor Ivan
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r.-k. Parochie

Heilige Maria Sterre der Zee
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1782 G) Den Helder

tel. 0223 - 612550
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Kerkgracht 54
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r.-k. Parochie Texel

Molenstraat 34

1791 DL Den Burg
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secretariaat@rkparochietexel.nl
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H. Johannes de Doper kerk
Molenstraat 36
1791 DL Den Burg

H. Francisca Romana kerk
Molenlaan 2
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St. Martinus kerk
De Ruyterstraat 129
1792 AN Oudeschild

bloemen - planten - bruidsboeketten
rouwarrangementen - bloemstukken - cadeau-artikelen




Kerk INN Zicht

Dit parochiemagazine is er voor u!
Een magazine vol verdieping,
nieuws, interviews en weetjes.

Een bron van INNspiratie.

Het woord "INN": herberg en rivier.

Wij bidden dat dit blad voor u een
moment van bezinning is en
geestelijk water voor u mag zijn.

Redactieleden:
Eveline van Arem
Anita Bakker
Danique Bakker
Sijm Bakker
Cindy Do

Lorena Garritsen
Joanne Matulis
Bertus Rijpstra
Mirjam Schouten

Contact redactie:
redactiekerkinnzicht@gmail.com
tel. 0223 - 612550

De redactie behoudt zich het recht
voor ingezonden brieven en
artikelen te redigeren, niet te
plaatsen of in te korten (zoveel

mogelijk in overleg met de auteur).

Logo ontwerp:
Sergio Calzada Mayoral
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Volg Mij! over Barthelomeus
40-dagentijd Retraite

Liturgisch rooster vieringen



\/eer"ﬂﬂdaﬂehﬂjd en Pasen

T -
De veertigdagentijd is dit jaar van Aswoensdag 14 februari tot en met zaterdag 30

maart.
Op zondag 31 maart is het Pasen.

& Aswoensdag
S De eerste dag van de Vastentijd. U kunt een askruisje krijgen, zie het rooster waar u het
B askruisje kunt ontvangen in onze regio.

LS Het askruisje is gebaseerd op de Bijbeltekst in Genesis 18,27 waar

L ‘W s Abraham zegt:

\i "Mag ik zo vrij zijn tot mijn Heer te spreken, ofschoon ik maar stof en as ben"?

Het hoogfeest van Pasen vieren wij dit jaar op
| zondag 31 maart, zie in het rooster waar u mee kunt
- vieren.

| Het Licht is sterker dan de duisternis.
Ons wordt met Pasen Zijn liefde, hoop, vrijheid en
rust geschonken. Wil niet iedereen dit ontvangen?

Nieuw! het gratis
veertigdagentijdboekje.

40 dagen

Dit boekje staat in het teken van
ontmoetingen. Je leest tien Bijbelverhalen
over een ontmoeting. Bij elk verhaal zijn
vier overdenkingen. Zo sta je echt even stil

en ontdek je diepere lagen in de verhalen.
Je kunt dit boekje gratis aanvragen bij het .
bijbelgenootschap.

www.bijbelgenootschap.nl e A

o pessoon ik vertinen

Er is nog meer te vierenl.

e —

zie Paﬁina o




Viert u mee~

2 februari - Maria Lichtmis

zie ook pagina 17 van deze uitgave

19 maart - feestdag Sint Jozef

25 maart - Maria Boodschap, aankondiging van de Heer

Witte Donderdag - laatste avondmaal

28 maart

Jezus viert met zijn twaalf apostelen het laatste Avondmaal.
Hij wast hun voeten in dienstbaarheid. Hij geeft zichzelf in de heilige Eucharistie en wijdt hen tot
priesters. Alles getuigt van zijn grote liefde voor ieder van hen en van ons.

Goede Vrijdag
29 maart

Jezus is niet zomaar een nobel, goed mens, Hij is God de Zoon!
Dat geeft zijn kruisdood een goddeljike dimensie, die alle mensen omvat.

Stille Zaterdag

30 maart

Maria was toen de enige die wist, dat de dood niet het laatste woord had. Het dodenrijk
moest overwonnen worden ... door de liefde van Jezus die sterker is dan de dood.

Want als het avond wordt deze zaterdag, horen we ineens de kerkilokken.

Zij kondigen Pasen aan.

PASEN

31 maart

We vieren de verrijzenis van Jezus al op de zaterdagavond, zozeer zien we uit naar het licht.
De Paaswake is de mooiste viering van heel het jaar.

Het Paastriduiim, drie prachtige dagen met indrukwekkende vieringen die je niet mag missen!

Jaar van gebed 2024

In de Rooms-Katholieke Kerk wordt 2024 een themajaar van het gebed. Het Vaticaan heeft dit thema
voor komend jaar uitgeroepen als voorbereiding op het Heilig Jaar 2025. Het Jaar van Gebed zal in
Nederland vanaf de Veertigdagentijd z'n beslag gaan krijgen.

Elke 25 jaar wordt er in de Rooms-katholieke Kerk een zogeheten Jubeljaar of Heilig Jaar gehouden.
Dit is een oude traditie om schoon schip te maken en met nieuwe energie de toekomst tegemoet te
gaan. Het laatste reguliere Heilig Jaar was het millenniumjaar 2000. Net als destijds heeft het
Vaticaan als voorbereiding op dat Jubeljaar een thema voor het voorafgaande jaar vastgesteld. In
2024 is dat het gebed.

Op landelijk niveau wordt door de werkgroep onder meer gekeken naar het uitbrengen van enkele
publicaties over bidden.






Drie landen die uw aebeden voor vrede nodia hebben

In veel delen van de wereld hebben mensen te lijden onder oorlog en geweld. Daarom nodigt Kerk in
Nood (ACN) alle mensen van goede wil uit om mee te bidden met missionarissen, religieuzen en
bisschoppen voor vrede in het Heilig Land, Oekraine en Myanmar:

1. Heilig Land (Gaza)

Een inval in Israél door gewapende militanten van de terreurgroep Hamas schokte de wereld in
oktober. Israél reageerde met bombardementen en een invasie van Gaza over land, wat
verwoestende gevolgen heeft gehad voor de lokale christelijke gemeenschap.

“Ik bid tot U voor alle kinderen die in deze oorlog gedood zijn, voor al diegenen die ongezien op straat
zijn beland, voor de hele bevolking van Gaza, die ontheemd is en met niets is achtergelaten. Ik vraag
U om hen te helpen en hoop te geven om te blijven leven, want met U is het leven mooi. Zegen ons,

zegen ons land en de hele wereld, en moge Uw geboorte een fontein van vrede zijn die nooit

opdroogt. Amen.”

Zuster Nabila Saleh, van de Congregatie van de Heilige Rozenkrans, die de christeljjke gemeenschap
in Gaza sinds het begin van het conflict op 7 oktober is blijven begeleiden

2. Oekraine

Oekraine voert sinds 2014 een defensieve oorlog tegen Rusland, maar het conflict escaleerde in 2022
met een volledige invasie. De Kerk begeleidt het Oekraiense volk in deze moeilijke tijden.

“Heer Jezus, verlicht onze leiders. Heer Jezus, vernietig het verlangen naar oorlog. Heer Jezus, verdrijf
haat. Heer Jezus, versterk de hoop. Heer Jezus, verzoen alle harten. Heer Jezus, verenig alle naties in
u. Here Jezus, bescherm de armen en hulpelozen. Heer Jezus, troost hen die lijden. Heer Jezus,
ontvang hen die door geweld zijn omgekomen.”

Groot Aartsbisschop Sviatoslav Shevchuk van de Oekraiense Grieks-Katholieke Kerk

3. Myanmar

De staatsgreep van 2021 in Myanmar
leidde tot intern verzet. De militaire
junta heeft de vervolging van etnische
minderheden, waaronder christelijke
gemeenschappen, geintensiveerd.

“De situatie op het grondgebied van het
bisdom, dat getroffen is door
gevechten, is zeer gevaarlijk. We zitten
midden in een gewapend conflict
waarin, te midden van de verwoesting
en politieke chaos, de meeste parochies
zijn verlaten en leeg staan. Het is
belangrijk dat we allemaal verenigd
blijven en een gemeenschap
opbouwen die bereid is om de woestijn
te doorkruisen, bijeengehouden door
het Evangelie en de Eucharistie.”

Bisschop Celso Be Shwe van Loikaw

Op vrijdag 23 februari 2024 gedenken we de mensen die in
2023 zijn gedood om hun geloof in Christus. Aansluitend aan
de Eucharistieviering om 19.00 uur, bidden we samen de
kruisweg met muziek en getuigenissen.

Met bisschoppen en priesters die in de Eucharistieviering
voorgaan, prachtige muziek en indrukwekkende
getuigenissen, is de Avond van de Martelaren één van de
meest plechtige momenten om in Nederland de vervolgde
christenen te gedenken. De avond is alleen niet compleet
zonder uw gebed!

Dit jaar gedenken we onder meer priester Isaac Achi uit
Minna, die levend verbrand werd toen zijn parochiewoning
werd aangevallen en in brand gestoken. Zijn kapelaan,
Collins, werd neergeschoten en raakte gewond toen hij
probeerde te ontsnappen, maar overleefde het. De moord op
de priester, die geliefd was bij alle leeftijden, liet zijn
gemeenschap in shock achter. Duizenden kwamen bij zijn
uitvaart bijeen voor een eerbetoon.

Kom ook op 23 februari naar de Sint Nicolaasbasiliek in
Amsterdam en bid vanaf 19 uur mee voor priester Achi en
wie nog meer in 2023 zijn vermoord vanwege hun geloof in
Christus. 9



YOUTIH.

young and free

Het Mirakel van De Stille Omgang
Amsterdam

Lopend door de straten in de nacht van
Amsterdam wordt ook wel eens ‘Mirakelstad’ 16 op 17 maart getuigend van de
genoemd. De stad ontleent deze kwalificatie Eucharistie. In stilte gelovend in een
aan het feit dat het een oude mysterie van een God die mens werd

bedevaartsplaats is, waar al sinds de en stierf voor onze zonden. Stilte en
middeleeuwen een wonder of mirakel wordt betekenis dwars door het

geéerd. Deze verering leeft nog steeds en i -

heeft sinds het einde van de 19e eeuw vooral urlt-gaangls\“&e_n vol mmogzn Iseﬁﬁte
gestalte gekregen via de jaarlijkse Stille P I CIE JHaTHICE BICU RS St
Omgang. Omgang 2024?

Deze religieus meditatieve omgang door het
historische centrum en passerend aan het
nachtelijke uitgaansleven van Amsterdam
wordt elk jaar gedurende één nacht in de
maand maart door het Gezelschap van de
Stille Omgang georganiseerd. Duizenden
gelovige mensen uit het hele land nemen er
aan deel.

Jongerenprogramma

Elk jaar is er een speciale viering voor de
jongere deelnemers aan de Stille Omgang.
Zij organiseren zelf een programma en een
aansluitende kerkdienst en lopen daarna
de Stille Omgang. Jongeren kunnen zich
aanmelden voor de locatie Papegaai
(Jozefkerk). Op de jongerenpagina tref je
meer informatie aan en kan je je
inschrijven.

Website:
https.//www.stille-omgang.nl/jongerenpro
gramma/




Met 12 kinderen is het vormselproject
van dit jaar begonnen.

Onder leiding van kapelaan Maciej en
catechiste Anita, zullen de kinderen
in 8 bijeenkomsten voorbereid
worden op het sacrament.

Een warm welkom aan:
Jula Stobbe

Bram Borst

Gijs Dobbe

Sophie Marees

Isabel Marees

Pierre Antoszczyszyn
Melissa Dekker
Matthijs Dekker
Noah Oud

Kristian Wojtalik
Rosa Jansen

Paolo Sisca

Deze kunstwerkjes
zijn gemaakt door de
kinderen.

De opdracht: Schilder
de Heilige Geest.




Omkeren naar God

Het is je vast wel eens overkomen. Je bent
verkeerd gereden of je hebt de verkeerde trein
gepakt, bijvoorbeeld onderweg naar je
vakantiebestemming, naar school of naar een
verjaardag van een vriend(in) die net is verhuisd.
Wat is het eerste wat je dan doet? Je gaat op
zoek naar de juiste richting. Daarvoor kijk je op je
telefoon, op borden, of misschien vraag je aan
iemand de weg. Vervolgens keer je om en ga je
de goede weg.

Mensen maken in het leven keuzes om de juiste
weqg te gaan, omdat ze bijvoorbeeld hun leven
compleet willen omgooien en daarmee afstand
willen doen van hun oude leven. Mensen laten
hun oude leven achter om de nieuwe kans die zij
in het leven krijgen te gebruiken. Vaak zijn dit
indrukwekkende verhalen van mensen.
Misschien ken je wel zo'n iemand.

God kan ook mensen de goede weg wijzen. Denk
bijvoorbeeld aan mensen die eerst nog niet
geloofden en tot geloof zijn gekomen. Zij hebben
vaak een diepe ervaring van God gevoeld die hun
zegt wat die goede weg is. Vaak besluiten zij na
lang zoeken deze weg te gaan volgen, een weg
die niet altijd makkelijk is en een hoop obstakels
met zich meebrengt. De heiligen laten ons ook
zien wat het betekent om de goede weg van het
geloof te bewandelen. Wanneer je een
levensverhaal leest van een heilige wordt vaak
geopenbaard hoe zij hun weg met God zijn
gegaan. De heiligen hebben ook een keuze
gemaakt om zich te keren naar God en Zijn weg
te gaan. Ik moet bijvoorbeeld denken aan het
leven van Augustinus van Hippo (3de en 4de
eeuw). Hij had eerst een losbandig leven geleid
en kwam uiteindelijk tot geloof. Hij liet zich
dopen en werd later bisschop van Hippo
(Noord-Afrika).

Ik hoor je al denken, leuk al die verhalen over
grote heiligen en mensen die hun leven om
gooien, maar wat betekent dit voor mij en mijn
concrete leven. Een terechte vraag en een zeer
belangrijke vraag. ledere gelovige, jong en oud,
wordt gevraagd om iedere dag te kiezen voor de
goede weg. leder mens zoekt en twijfelt wel
eens of hij/zij de goede keuze maakt,
bijvoorbeeld voor een studie, een vriendschap,

bijbaan, enzovoorts. We worden uitgenodigd
door de relatie met God, die ons wil helpen, om
de goede weg te vinden. En het kan zelfs nog
gaan over kleinere dingen, over hoe je met
mensen of de natuur omgaat. Kortom we
hebben elke dag de kans om weer de goede weg
te vinden en te gaan.

Om meer (in)zicht te krijgen in de goede weg en
wanneer je ervan dreigt te gaan, één ding is
zeker, de kerk geeft ons gelovigen een periode
van omkering, namelijk de veertigdagentijd.
Tijdens de veertigdagentijd word je uitgenodigd
om iets voor de armen te doen en te vasten. Dat
zijn op zichzelf goede activiteiten, maar ze
hebben ten eerste als doel om je vrij te maken
zodat je je meer open kunt richten op God en
zien wat hij in jouw leven doet. Daar komt nog
een punt bij, namelijk dat je tijd maakt voor
gebed. Het gebed is het communicatiemiddel
met God, en hij communiceert met ieder mens op
een unieke wijze. Door tijd te maken voor gebed
geef je ruimte om God te laten spreken en geef je
Hem de kans je te leiden op de goede weg. Jezus
zeqt zelf dat al deze drie dingen vooral bedoeld
zijn voor iets tussen jouw hart en Hem (Mat 6,
1-18). Soms kan het verstaan van God in je eigen
leven moeilijk zijn, vraag dan een priester of een
religieus om je te helpen.

Het vinden van de goede weg is een levenslange
wandeltocht. Soms denk je het gevonden te
hebben en dan vraagt God je een andere weg te
gaan. Een ding is zeker: God leidt je op jouw
weg altijd naar het geluk in jouw leven hier op
aarde en daarna! Goede veertigdagentijd
gewenst!

Jeroen Pouw
Seminarist bisdom Haarlem-Amsterdam




FAMILlEZONDAG

J1) BENT ER TOCH OOK BlJ?

Jij bent welkom
op 7ZONDAG
10 maart 024!

St. Christof’oruskerk
~in Schagen

DE HOOGTE GEHOUDEN
DE FAMIL'IEZONDAGEN?

DAGEN@GMAIL.COM

wiL JE OP
WORDEN OVER

MAIL DAN NAAR FAM\LIE.ZON

Familiezondag

13
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Het is maandagmorgen en Kik ziet de kosteres
opgewekt sjouwen met emmers sop, dweilen en
bezems. Er gaat vast iets groots gebeuren! Dan komt
de pastoor erbij. Zo, Berna, eindelijk is het zo ver:

we gaan mijn kantoor opruimen. Ik heb er zin in!’
Mevrouw Bontje glimlacht. ‘Dit is het IDEALE moment!
‘Jazeker’, zegt de pastoor, ‘want in de veertigdagentijd
gaan we VERSOBEREN op weg naar Pasen. WEG met
overbodige zaken en rommel! LOSLATEN!" Hij opent de
deur met een zwaai en zegt: ‘Begin maar vast. Ik moet
nog een uurtje op huisbezoek!” Mevrouw Bontje kijkt
om zich heen. Wat een enorme stapels papier.
Verdroogde planten. Knutselwerken van kinderen.
Bureauspullen, asbakken, bloempotten, fotolijstjes,
posters, resten kaars, stoelen.

KiK

‘lk begin maar met alles BUITEN te zetten wat
overbodig is’, mompelt de kosteres. Op de gang vormt
zich al gauw een dikke berg, waar Kik zich lekker in
verstopt. Dan gaat ze aan het werk met sopdoek en
stofzuiger. Als de pastoor terugkomt roept hij: ‘O nee!
Mijn spullen!’ Hij zinkt neer en begint dingen uit de
stapel te halen. ‘Deze bloemen hebben kinderen voor
me geknutseld...". ‘VIER JAAR geleden, pastoor, zegt
mevrouw Bontje. Ze legt uit dat ze alleen wat oud en
kapot, overbodig en vies was, heeft weggehaald. ‘Kijk
maar!’ De pastoor is stomverbaasd als hij zijn kantoor
instapt. ‘O, wat is het ruim. En wat is alles keurig
teruggelegd. Ik kan hier zelfs koffiedrinken met een
gast!’ En laat dat nu toevallig heel goed uitkomen...

Deze puzzel gaat over acht manieren van ‘vastzitten’.
Links staat een versje, rechts staan bevrijdende adviezen.
Als je de adviezen met een potloodlijn aan de goede regel hebt gekoppeld,
zijn ze in die volgorde ook een rijm. Bovendien vormen de gekleurde
letters dan van boven naar beneden een bevrijdend woord!

Eet voortaan beschuit!
o
s

Oplossing: loslaten

' 1. Berna zit vast in haar sombere bui.

| 2. Tommy zit vast in zijn krappe trui.‘“\
3. Opa zit klem in zijn schuur vol spullen. \
| 4. Oma heeft altijd dezelfde krullen.

5. Muisje zit vast in een trommel vol koek

Ga 't anders doen!

Kom mee, erop uit!
“~—Een andere kopen!

Ruim die eens op!
6. Buurman zit vast in alwéér een dik boek Pas op, je ziet groen!
7. Gerrit zit vast aan zijn haat en nijd Leer op iets hopen!

' 8. Mina zit vast in schulden en spijt. Neem een grijze bob!

Keer terug 1ot God met heel je hart,
door te vasten en te rouwen.

Want Hij is liefdevol, geduldig en trouw.
Hij is bereid het onheil of te wenden.

Naar Jo#l 2:12,13



YOUNG & FREE

ym WWWWJM

Elke uitgave gaan wij 1 van de zeven
sacramenten bespreken.

Weet jij de zeven sacramenten van ons
geloof nog niet? Lees mee of vraag aan
papa of mama om je voor te lezen. Deze
keer: de Ziekenzalving.

19

Jezus gaf zijn leerlingen de opdracht om overal
waar zij kwamen de zieken de handen op te
leggen. Het was een teken van grote
genegenheid en bescherming voor hen die
het moeilijk hadden door ziekte.

De ziekenzalving kun je ook ontvangen als je
bijvoorbeeld geopereerd moet worden of als
je behoefte hebt aan hoop op herstel of je
zoekt hulp om met je ziekte om te gaan. Ook
dan is dit sacrament echt goed voor je en het
is niet alleen voor oudere mensen. ;-D

Altijd kun je contact opnemen met het
pastorale team om een afspraak te maken.

KOM JE OOK?

Zaterdag 23 maart 2024 gaan we samen
weer een palmpasenstok maken.

En als je het Leuk vindt, mag jij je vriendje
of vriendinnetje meenemen!

Op zondag 24 maart 11.00 uur,
Palmzondag, kun je dan meelopen in de
processie door de kerk en na afloop de
gezegende palmpasenstok aan een voor
jou bijzonder iemand schenken.

23 maart , 13.30 uur
Pastorie Petrus- en Pauluskerk
Pampasen stok maken.

# i’,



2 Lebruari? Tijd Voor Pannenkoeken!

Maria Lichtmis is de algemene
benaming voor het kerkelijke feest van 2
februari. Wat wordt herdacht is de
opdracht van de eerstgeboren zoon
(Jezus) in de tempel en de rituele
reiniging van de moeder (Maria) na de
geboorte, zoals gevraagd werd volgens
de joodse wetsvoorschriften. Jezus die de
tempel wordt binnengebracht wordt
gelovig gezien als het eeuwige Licht dat
Gads huis binnenkomt. Die duiding
maakte de dag geschikt om erop de
offerkaarsen, die de gelovigen opsteken,
te wijden en dat bracht de naam
‘Lichtmis’.

Het gebeurt allemaal op de 40-ste dag na
Kerstmis — en dat is in de bijbelse traditie
nooit een toevallig getal. Grote dingen

en gebeurtenissen hebben een tijd van
verwerking en bezinning nodig, om ze
aan te laten komen en de diepe

betekenis te zien. De periode wordt Hoe maak je het?

voltooid en gemarkeerd met een

feestelijk moment. Schil de pastinaken, snijd ze in stukken en
kook ze in een pan met water en zout in

Ingrijpende ervaringen hebben tijd nodig ongeveer 15 minuten gaar. Laat ze even

om het zicht erop en inzicht erin tot volle koelen en pureer de pastinaak.

ontplooiing te laten komen. lets je ‘eigen’ Schep in een beslagkom 200 gram

maken, je ‘eigen’ laten worden gaat niet pastinaakpuree. Doe bloem,

zomaar... Herkent u dat? boekweitmeel en wat zout in de kom.
Voeg nu, in kleine beetjes, de melk erbij

Pastinaakpannenkoeken terwijl je met de mixer de ingrediénten

Naar verluid is het traditie om op Maria mengt. Wanneer je een goed vioeiend

Lichtmis, zoals op meer feestdagen, mengsel hebt, zit er genoeg melk in.

pannenkoeken te eten. Pannenkoeken Breek de eieren in de kom en voeg wat

zijn altijd lekker, maar ook wel gewoon. olie toe. Nog even doormixen.

Daarom hier een recept met een

ingrediént dat ze weer bijzonder maakt: De koekenpan goed heet laten worden.

pastinaak. Met deze groente gebruik je Smelt een klontje boter en schenk 2 4

minder meel in het beslag. sauslepel van het beslag in de pan. Hou

‘Pannenkoeken light'. die schuin en laat de hele bodem
vollopen.

Boodschappenlijst (ongeveer 12

pannenkoeken): Bak beide kanten van de pannenkoek
goudbruin. Leg de gare pannenkoek op

250 gram pastinaak een groot bord dat je op een pan met

150 gram tarwebloem kokend water zet. Dek af met een deksel.

100 gram boekweitmeel Bak pannenkoeken tot het beslag op is.

750 ml volle melk

2 eieren

zout Tekst van Kloostermagazine door

scheutje olie Gérard Martens



Kapelaah Pawet

Op dinsdag 9 januari jl heeft kapelaan Pawet binnen onze
parochie voor het laatst de eucharistie met ons gevierd.

Na overleg tussen het bisdom, het regiobestuur en het pastorale
team was iedereen het er over eens dat de pastorale zorg in
onze parochies ook met een kleiner aantal priesters goed kan
worden verleend.

Bij bovengenoemd overleg heeft kapelaan Pawet Banaszak zijn
wens uitgesproken om, na een aantal jaren werkzaam te zijn
geweest in de regio Noordkop, nu ergens anders in het
pastoraat te gaan werken.

Met ingang van januari 2024 zal kapelaan Pawel Banaszak dus
niet meer werkzaam zijn in de regio Noordkop en Texel.

Wij kijken samen terug op een mooie tijd!

Op 1januari hebben wij samen met
alle parochianen, op dat moment
aanwezig in de Petrus-en
Pauluskerk, deze mooie tijd mogen
vieren en hebben we persoonlijk
afscheid kunnen nemen.

Bij deze willen wij Pawet van harte
bedanken voor zijn inzet de

SN - ks v ' e
afgelopen jaren en wensen wij hem "L_‘ i I t
Gods zegen voor de toekomst. Ny

Op dit moment is Pawef ernstig ziek en wij vragen u allemaal voor hem te bidden
voor een volledig herstel.




Karin gy
Smit 0 §
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@) 0681358110 24/7bereikbaar

Karin Smit

Leonie Appers

Uw uitvaartbegeleidster in de regio

www.uitvaartbegeleidingkarinsmit.nl




Installatie pastoor Ivan
adls deken van het dekenaat Schagen

Op zondag 21 januari vierden wij
als parochiegemeenschap de
installatie van pastoor lvan als
deken van het dekenaat Schagen.

Wat een vréugde om samen met
zovele parochianen dit feest te
vieren met als hoofdcelebrant
Mgr. J. Hendriks.

Via de livestream waren de
ouders en familie van pastoor
Ivan de hele viering aanwezig,
Mgr. Hendriks heette de ouders
en familie bij aanvang van de
viering in de moedertaal van
pastoor Ivan welkom.

De officiéle overdracht van het ambt ging gepaard met de gebruikelijke rituelen. Zo kreeg Ivan de
sleutels van de kerk, de tabernakelsleutel, de paarse en witte stola, de hostieschaal en de kelk.
Als hoeder van de kerk.

Bij het dankwoord van Ivan richtte hij zich aan zijn ouders en familie om hen te bedanken voor hun
onvoorwaardelijke steun. Een ontroerend moment voor Ivan en zijn parochianen.




PAROCHIE TEXEL

Openingstijden secretariaat

maandag t/m woensdag 9.00 - 15.00 uur
Molenstraat 34 1791 DL Den Burg

Tel. 0222-322161
secretariaat@rkparochietexel.nl

" FRANCISCA ROMANA JOHANNES DE [K.I?EFI ST MN!TINUS

KERK INN 2

Huispaaskaarsen

Dit jaar kunt u een huispaaskaars bestellen.

Posters zullen aanwezig zijn in de kerken om u PERSONALIA

te helpen uitzoeken. U kunt ook uiteraard uw

bestelling plaatsen bij Joanne in het secretariaat. In liefdevolle herinnering...

Sluitingsdatum is zondag 25 februari.
Ineke Berkelaar - van den Aarsen
*23-12-1949 - 1 09-12-2023

Wij wensen hen die achterblijven
veel kracht en sterkte om het
verlies te dragen.

RK-Parochie Texel Gregorius Onderscheidingen

Op 7 januari 2024 zijn 7 koorleden in het zonnetje gezet voor hun 25, 40, 50 en
zelfs 60 jaar trouw koorlidmaatschap. Allemaal koorleden die met veel plezier
hun muzikale bijdrage leveren aan de vieringen in de RK parochie Texel.
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KERKBIJDRAGE 2024

Mogen wij ook dit jaar weer op uw steun rekenen.
IBAN: NL35 RABO 0362 534 500 t.n.v. RK parochie Texel

Of scan deze QR-code.

AGENDA

Bidden in de Vastentijd: In de komende vastentijd
bidden we op de dinsdagen 20 en 27 februari en 5, 12,
19 en 26 maart een vastengebed. Het begint om
10.00 uur in de Kleine Johannes in Den Burg. Na
afloop staat er koffie klaar in de pastorie. Bidt u mee?

Vieringen Gollards: Op woensdag 14 februari
(Aswoensdag) en 27 maart vieringen in de
bioscoopzaal. U bent van harte welkom. Na afloop
drinken we samen koffie.

Aswoensdag: 14 februari is het begin van de
vastentijd. U kunt het Askruisje ontvangen in de
viering in de Gollards om 10.30 uur of 's avonds om
19.00 uur.

ledere zaterdagmiddag vanaf 14.30 uur tot 16.00 uur
Bidden voor de vrede in de wereld.

Kastanjeboom pastorie

De kanstanjeboom op het erf van de pastorie in Den
Burg was op 12 januari j.l. gekapt. De boom was
dood en was een risico geworden voor de
omgeving.

Als de toestand van het hout het toelaat, willen we,
als herinnering aan deze unique boom, er een
tuinbank van maken. Deze zal dan voor de pastorie
worden neergezet.

21



Openingstijden parochiezaal:
1e en 3e woensdag

PAROCHIE rT ZAND 10.00 uur - 11.00 uur.

tel.: 0224 - 591226

Misintenties kunnen ook per mail
worden doorgegeven.

Toekomst

KERKGEBOUW ‘T ZAND
Projectplan voor ‘Onze Lieve Vrouw park’

De stichting Toekomst kerkgebouw 't Zand heeft  Principeverzoek indienen bij de gemeente

de afgelopen maanden hard gewerkt om te De eerstvolgende stap in het proces is om het
komen tot een projectplan voor behoud van ons  projectplan als zogeheten ‘conceptaanvraag' in
kerkgebouw. Van de inrichting van het te dienen bij de gemeente Schagen. Hierbij gaan
kerkgebouw tot de bijbehorende percelen. zij beoordelen of zij willen meewerken aan een

Uitgangspunt van het planis het behoudenvan  van de varianten en binnen welke voorwaarden.
het kerkgebouw als beeldbepalend
gemeenschapsgebouw. Aan de hand van alle

ingebrachte en onderzochte ideeén zijn een Nieuwe bewonersbijeenkomst 2e kwartaal
aantal varianten voor de invulling van het 2024
gebouw en omliggende percelen gemaakt. Het voornemen is om een bewonersbijeenkomst

te organiseren als bekend is wat het besluit van

Invulling kerkgebouw de gemeente is. De

en omliggende stichting verwacht
percelen § medio 2e kwartaal
In de varianten is plek 2024 hier meer

duidelijkheid over
te hebben. Tot die

voor zowel betaalbare
woningen voor starters

en senioren, als een tijd wordt
maatschappelijke g Vverdergegaan met
functie passend in het het uitwerken van

dorp. Alle varianten het projectplan.
hebben gemeen dat het
kerkgebouw, de
woningen, het
hertenkamp en

de begraafplaats in een
parkachtig landschap
komen te liggen met als bijpassende naam:
'Onze Lieve Vrouw park’.

PCI

Wij proberen ieder mens in nood naar vermogen te helpen. N ,/I
Voor uw hulpvraag: caritas.trinitas@gmail.com. 7
Uw steun is welkom! NL25 RABO 0374 4064 13 Caritas R.-K. Parochie 't Zand.

caritas .




Actie

Actie Kerkbalans 2024

Beste Parochianen en dorpsgenoten,

zoals u in de bijgevoegde enveloppe kunt zien,
houden we dit jaar toch nog een actie Kerkbalans.
Waarom? Zult u denken.

Het regionale parochiebestuur had in 2022 het
inzicht dat we misschien goedkoper zouden
kunnen kerken als we dat samen in 1 ‘nieuw’
gebouw zouden doen. Die redenatie bleek
achteraf niet te kloppen. Dat wil zeggen, hij klopt
wel, als alle nu in gebruik zijnde kerkgebouwen
ook meteen waren verkocht. Dat is echter niet het
geval en zal ook voorlopig niet gebeuren, dus
behouden we de vaste lasten aan onze eigen
kerkgebouwen. En dan wordt gezamenlijk ‘kerken
in een ander gebouw niet goedkoper en heeft het
bestuur deze zienwijze moeten herzien.

Dit houdt echter wel in dat we onze eigen kerk
(nog) moeten onderhouden. Ondanks dat we
(nog) niet weten wat de toekomst ons zal
brengen, willen we het kerkgebouw wel in een
knappe staat behouden.

Kerkbalans

Personalia

Overleden:

Maria Anna Hoogeboom-Glas

Daarom houden alle kerken in de Noordkop nog
steeds de actie Kerkbalans en wij hopen dat u ons
niet in de steek laat, maar wilt bijdragen om het
gebouw in goede staat te houden, Dan kunnen wij
er nog met plezier vieringen houden. Maar ook
gebruiken voor een uitvoering van Passion in de
Polder, ontvangst van Sinterklaas, rouw- en
trouwgelegenheden.

Laat ons en uw dorp niet in de steek en doe mee
aan de actie kerkbalans .




KERK B PAROCHIE

LN NI DEN HELDER - JULIANADORP
: : Parochiecentrum tel. 0223-612550

|
|| E--] o == o=
RN |
PETRUS EN PAULUS | WILLIBRORD

oy Kerkgracht 55 te Den Helder:
3[1}'} [ donderdag 09.00 uur - 11.00 uur
' rk.denhelder@wolmail.nl

Hoog verheft nu mijn ziel de Heer.,
Verrukt is mijn geest om God mijn

Verlosser.
Lucas 1, 46-47

Personalia

Overleden:

)\

Apolonia Schilder — Ruigrok

Theodorus Jonas

Riet Dunselman - Dito

Rinus Loth

Het Willibrordkoor wenst iedereen een goed en gezond 2024!

Wij zijn het kerkkoor van de R.K. Parochie Maria Sterre der Zee in Julianadorp in de

H. Willibrordkerk en bestaan inmiddels 58 jaar. We hebben ongeveer 25 leden en zingen één- en
meerstemmige koorstukken (niet alleen latijn maar ook Nederlands en Engels). ledere vierde
zondag van de maand dragen wij ons steentje
bij aan de viering van 09:30 uur. Tevens
zingen we ook op aanvraag bij rouwdiensten,
bruiloften en jubilea. Tevens ondersteunen
we de vieringen van Kerstmis, Pasen en
Pinksteren. We zingen onder leiding van
dirigente Marja de Ridder-Baltus en worden
begeleid door organist Frans van de
Wetering.

Houdt u van zingen, komt u dan eens bij ons
kijken en meedoen op een donderdagochtend
(winterperiode) of donderdagavond
(zomerperiode). Wij repeteren dan twee
uurtjes (vooral mannen zijn zeer welkom).

Op de foto: Een recente foto van het Willibrordkoor na
afloop van de Kerstviering 2023.




PCI N [

Wij proberen ieder  \oor uw hulpvraag;

mens in nood naar  pcidenhelder@kpnmail.nl ’é @

vermogen te helpen.

caritas

Beste Parochianen,

Van 13 t/m 27 januari wordt weer de jaarlijkse landelijke actie Kerkbalans gehouden. In verband met de
gelijktijdige bezorging van Kerk INN Zicht worden de enveloppen in onze parochie pas vanaf begin
februari rondgebracht. We hebben uw financiéle steun ook dit jaar meer dan hard nodig. Het zijn
onzekere tijden, wat brengt ons de toekomst. Rond de jaarwisseling heeft u daar in beide kerken een
uitgebreid schrijven over in ontvangst kunnen nemen. Eén ding is zeker: uw steun is keihard nodig!
Wij hopen en rekenen op uw steun en medewerking. Wist u trouwens dat de actie Kerkbalans dit
jaar voor de vijftigste keer wordt georganiseerd. Des te meer reden voor een extra feestelijke

bijdrage!

Mocht u trouwens ook enveloppen willen bezorgen, dan graag even een telefoontje naar het Kerkelijk
Bureau.

Alvast heel hartelijke dank voor uw bijdrage!!

Werkgroep Actie Kerkbalans 2 0 24

Actie
Kerkbalans

MARIA LICHTMIS. OUDE PALMTAKJES. HUISPAASKAARSEN.

Op 2 februari wordt Maria Lichtmis ‘Tot en met zondag Ook dit jaar kunt u weer
gevierd. Het is de herdenking van de huispaaskaarsen bestellen. Op
opdracht of presentatie van de Heer in -oude palmtakjes de zondagen 28 januari, 4, 11 en
de tempel, waarbij Jezus, zoals elk inle chterin de 25 februari kunt u een kaars
eerstgeboren Joods jongetje, werd Kerl nd uitzoeken en eventueel
opgedragen aan God. Vandaag ook de hie d p bestellen.

blasiuszegening! As\ SC

De viering valt dit jaar samen met de 1e februari) zal in de Natuurlijk kan dit ook op de
Vrijdagviering en begint om 10.00 uur in -avonds om 7 donderdagochtend op het

de Petrus en Pauluskerk, na afloop uur het / e Parochiecentrum van

drinken we koffie met pannenkoeken! worden uitgedeeld. 9 tot 12 uur (tot en met

(zie blz.17) ' donderdag 22 februari).




pha cursus gaat door!

&

Het afgelopen seizoen hebben wij met succes de Alpha
cursus mogen geven en af mogen ronden.

Voortvloeiend hieruit is de wens uitgesproken om door te
gaan op dezelfde wijze.

Interesse is er met name voor de Bijbel, met name waar
Nicky Gumble in zijn inleidingen over heeft gesproken.

Gezien het enthousiasme is besloten om door te gaan en
wel 1keer per maand op de donderdagavond van 18.00
uur tot 20.30 uur. De indeling van de avond is als volgt;
We beginnen met een maaltijd bereid door een van de
leden. Hierrna zullen we een van de onderwerpen
behandelen. De onderwerpen gaan over hoe wij de
woorden uit de Bijbel dagelijks kunnen leven en beleven.

De avonden zijn op: 15 februari, 18 april, 23 mei en 20 juni
2024 in de pastorie van de Petrus- en Pauluskerk in

Den Helder. Na de zomer gaan we door.

Lijkt het je ook interessant om mee te doen?

Info: Anita Captein capte000@outlook.com

Rachel's Vineyard Nederland organiseert
een genezing-3daagse.

14-15-16 maart 2024
Genezing van pijn vanwege een abortus:
R k. hulpverlening voor verwerking van abortus
voor vrouwen en mannen gedurende 'n

' weekend of een 3-Daagse

Opgave en informatie via;
| www.rachelsvineyardnederland.com

.
Relieken H. Bernadette van Soubirous  Onze Lieve Vrouw ter Nood te Heiloo. Hier zullen

de relieken verblijven tot dinsdagochtend 9 april.
Hierna reizen de relieken weer door naar de andere
bisdommen.

naar Nederland!

Dit voorjaar, in de Paastijd, komen de relieken van
de H. Bernadette naar Nederland. De relieken zullen
in Nederland zijn van 1t/m 29 april 2024. De H.
Bernadette was de zieneres van Lourdes. In 1858,
toen zij 14 jaar oud was, heeft zij 18 verschijningen
gehad van de Maagd Maria (Onze Lieve Vrouw van
Lourdes). Bisdom Haarlem-Amsterdam is het
tweede bisdom dat de relieken mag ontvangen.
Donderdagavond 4 april komen de relieken aan in
de Bovenkerk te Amstelveen. Op vrijdagavond 5
april reizen de relieken door naar het Heiligdom van

De boodschappen van Onze Lieve Vrouw van
Lourdes aan de H. Bernadette kunnen samengevat
worden in de volgende woorden: “Ga naar de bron,
ga drinken en ga u wassen”, “Boete, boete, boete”,
“Bid tot God voor de zondaars.” Naast de relieken
van de H. Bernadette komen er ook een stuk rots
van de grot van Lourdes, Lourdeswater en kaarsen
mee. De genade van Lourdes komt naar Nederland!
Meer hier over in de volgende KiZ of op
OLVternood.nl.



Gebeds- en Bezinningsdag:
Veertigdagentijd (Vastentijd)
21 februari 2024

Een moment om op adem te komen en
rust en stilte op u te laten in en
doorwerken. Een dag van gebed en
inleiding, met onder andere de heilige Mis
en aanbidding van het heilig Sacrament en
gelegenheid tot een persoonlijk gesprek en
het ontvangen van het Sacrament van
boete en verzoening, de biecht.

De dag worden geleid en verzorgd door
priester Paul Bindels, priester van het
heiligdom.

De dagindeling is als volgt:

0945 uur:  Inloop met koffie of thee

10.00 uur:  Eerste inleiding

1200 uur:  H. Mis in de Kloosterkapel

13.00 uur:  Warme lunch in de refter.

Aansluitend tijd voor persoonlijke

bezinning of gesprek

1430 uur:  Tweede inleiding. Aansluitend
aanbidding en
biechtgelegenheid in de
Kloosterkapel

16.00 uur:  Afsluiting met koffie of thee.

Retraite | Op weg naar de goede
week en Pasen

21-24 maart 2024 te Heiloo

Een voorbereiding op en uitleg van de
liturgische vieringen van het Paastriduiim,
de belangrijkste vieringen van het
kerkelijke jaar.

Door priester Martin Maria Barta van de
familie van Maria.

Retraite | Paastriduiim: over het
lijden, de dood en de verrijzenis
van Christus

27-31 maart 2024 te Heiloo

Kom het Paastriduiim meevieren op het
Heiligdom, met op woensdagavond een
bezoek aan de Kathedrale Basiliek Sint
Bavo in Haarlem voor de Chrismamis.
Priesters en zusters verbonden aan het
Heiligdom geven een aantal inleidingen.

Voor info en opgave;

Onze Lieve Vrouw ter Nood
info@olvternood.nl
www.olvternood.nl

Vele wegen

Verslaafd en dan....

Een ervaringsdeskundige, een verslaafde in
herstel, zal op 10 februari a.s. zijn ervaring vertellen over
het verblijf in Gemeenschap Cenacolo. Hij leefde jaren een
leven vol drugs en duisternis en heeft dingen
meegemaakt die hem zwaar beschadigden. Maar nu staat
hij op 10 februari voor u, om te vertellen, dat herstel
mogelijk is!

Belangstellenden zijn van harte welkom, de lezing vangt
om 13.00 uur aan in het Julianaklooster.

Van te voren naar de eucharistie? 11.00 uur in de
Genadekapel van Onze Lieve Vrouw ter Nood in Heiloo.

www.comunitacenacolo.it/nl

Op zoek naar pure en zuivere

producten?

Maria is voor mij het levend voorbeeld van puurheid,
schoonheid en zuiverheid. Daarnaast is Maria voor mij een
steun en leidster; ze is mijn hemelse Moeder. Natuurlijk
kan ik nooit haar zuiverheid benaderen, maar wel kan ik er
op bescheiden manier naar verwijzen. Ik geniet ervan om
haar afbeeldingen te zien op de plaatjes en etiketten, die ik
maak en ontwerp. Zo komt ze vanzelf steeds in mijn
gedachten. Ze is de drijfveer geworden voor mijn
onderneming! Daarom hebben mijn producten een unieke
uitstraling en zijn veel van mijn producten met namen en
afbeeldingen van Maria gesierd. Omdat ik houd van Maria
en van haar zuiverheid. En dat wil ik zichtbaar maken in
verzorging van huid en haar: puur en met liefde gemaakt. -
aldus Christane Nederpelt van Tuin van Maria.
. . P s e R n
www.tuinvanmaria.n| s 3

e
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"Wolg Mij!"

Heilige Apostel Barthelomeus

In de reeks apostelen die Jezus tijdens zijn aardse leven heeft geroepen, besteden we deze keer
onze aandacht aan de apostel Bartholomeiis. In de oude lijsten van de Twaalf wordt hij altijd voor
Mattheiis geplaatst, terwijl de naam van degene die hem voorafgaat varieert en Filippus kan zijn
(zie Mt 10, 3; Mk 3,18; Lk 6, 14) of Thomas (zie Hand 1, 13).

We hebben geen belangrijk nieuws over Bartholomeus; in feite komt zijn naam alleen voor in de
hierboven genoemde lijsten van de Twaalf en daarom wordt hij nooit in het middelpunt van welk
verhaal dan ook aangetroffen. Traditioneel wordt hij echter geidentificeerd met Nathanaél: een
naam die 'God heeft gegeven' betekent.

Kan er ooit iets goeds uit Nazareth komen?

Deze Nathanaél kwam uit Kana (zie Joh 21,2) en het is daarom mogelijk dat hij getuige was van het
grote “teken” dat Jezus op die plaats verrichtte (zie Joh 2,1-11). De identificatie van de twee
personen wordt waarschijnlijk ingegeven door het feit dat deze Nathanaél, in de roepingsscene
verteld door het evangelie van Johannes, naast Filippus wordt geplaatst, dat wil zeggen op de
plaats die Bartholomeiis heeft in de lijsten van de apostelen die door de andere Evangelién
worden aangegeven. Aan deze Nathanaél had Filippus meegedeeld dat hij "degene had gevonden
over wie Mozes in de Wet en de Profeten schreef: Jezus, zoon van Jozef, van Nazareth" (Joh 1, 45).
Zoals we weten verzette Nathanaél zich tegen hem met een nogal zwaar vooroordeel: 'Kan er ooit
iets goeds uit Nazareth komen?' (Joh 1, 46a). Dit soort protest is op zijn eigen manier belangrijk
voor ons. In feite laat het ons zien dat, volgens de Joodse verwachtingen, de Messias niet uit zo'n
onbekend dorp als Nazareth kon komen (zie ook Joh 7,42). Tegelijkertijd benadrukt het echter de
vrijheid van God, die onze verwachtingen verrast door zichzelf precies daar te vinden waar we
hem niet zouden verwachten. Aan de andere kant weten we dat Jezus in werkelijkheid niet
uitsluitend “uit Nazareth” kwam, maar dat hij in Bethlehem geboren werd (zie Mt 2,1; Lk 2, 4) en
dat hij uiteindelijk uit de hemel kwam, van de Vader die in de hemel is.

Levende ervaring

Een andere reflectie doet ons denken aan het verhaal van Nathanaél: in onze relatie met Jezus
moeten we niet tevreden zijn met woorden alleen. Filippus geeft Nathanaél in zijn antwoord een
belangrijke uitnodiging: 'Kom maar kijken!' (Joh 1, 46b). Onze kennis van Jezus heeft bovenal een
levende ervaring nodig: het getuigenis van anderen is zeker belangrijk, aangezien normaal
gesproken ons hele christelijke leven begint met de aankondiging die ons bereikt via een of meer
getuigen. Maar dan moeten wij zelf persoonlijk betrokken raken in een intieme en diepgaande
band met Jezus; op soortgelijke wijze wilden de Samaritanen, nadat ze de getuigenis van hun
medeburger hadden gehoord dat Jezus bij de Jakobsbron had ontmoet, rechtstreeks met Hem
spreken en na dit gesprek zeiden ze tegen de vrouw: ‘Het komt niet langer door jouw woord dat
wij geloven, maar omdat wij zelf hebben gehoord en weten dat Hij waarlijk de Redder van de
wereld is” (Joh 4,42).




vervolg Heilige apostel Barthelomeus

"Hoe ken je me?"

Terugkerend naar het toneel van de roeping vertelt de evangelist ons dat Jezus, wanneer hij
Nathanaél ziet naderen, uitroept: "Zie, waarlijk een Israéliet, in wie geen bedrog is" (Joh 1,47). Het is
een lofzang die doet denken aan de tekst van een psalm: "Gezegend is de mens... in wiens geest
geen bedrog is" (Ps 32, 2), maar die de nieuwsgierigheid opwekt van Nathanaél, die met verbazing
antwoordt: "Hoe ken je me?" (Joh 1, 48a). Het antwoord van Jezus is niet meteen begrijpelijk. Hij
zegt: "Voordat Filippus je riep, zag ik je onder de vijgenboom" (Joh 1, 48b). We weten niet wat er
onder deze vijgenboom is gebeurd. Het is duidelijk dat dit een beslissend moment is in het leven van
Nathanaél. Door deze woorden van Jezus voelt hij zich geraakt in het hart, hij voelt zich begrepen en
begrijpt: deze man weet alles van mij, Hij kent mijn levensweg, aan deze man kan ik mij echt
toevertrouwen. En dus antwoordt hij met een duidelijke en mooie geloofsbelijdenis, zeggende:
"Rabbi, u bent de Zoon van God, u bent de koning van Israél" (Joh 1,49). Het bevat een eerste,
belangrijke stap in de reis van toetreding tot Jezus. De woorden van Nathanaél benadrukken een
aspect van Jezus' identiteit: Hij wordt erkend zowel in zijn bijzondere relatie met God de Vader, van
wie hij de eniggeboren Zoon is, en in dat met het volk Israél, waarvan hij tot koning wordt verklaard,
een kwalificatie die eigen is aan de verwachte Messias. WWe mogen de ene en de andere van deze
twee waarheden nooit uit het oog verliezen, want als we alleen de hemelse dimensie van Jezus
verkondigen, lopen we het risico van hem een abstract wezen te maken, en als we integendeel
alleen zijn concrete plaats in de geschiedenis erkennen uiteindelijk verwaarlozen we de goddelijke
dimensie van Zijn persoon.

Verbonden met Jezus

Concluderend kunnen we zeggen dat het voor ons van belang is om te horen dat de verbondenheid
met Jezus, zelfs zonder de voltooiing van sensationele werken - net als Bartelometdis - kan worden
beleefd en waar we getuige van kunnen zijn. Jezus zelf is en blijft buitengewoon, aan wie ieder van
ons geroepen is ons leven geheel toe te wijden.

(De tekst werd grotendeels genomen van de
catechese van de Paus Benedictus XVI
van 4 oktober 2006; te vinden op vatican.va)

Leven in een
veranderende wereld
Klimaatveranderingen bedreigen de
voedselzekerheid in het zuiden van Zimbabwe.
Weduwe Thandekile maakt zich daardoor elke
dag zorgen of haar kinderen genoeg te eten
hebben. Vastenactie wil onder meer samen

met de lokale bevolking gemeenschappelijke
moestuinen en waterpunten aanleggen.

Voor € 45 geeft u al een training
tuinieren op agro-ecologische
basis voor drie personen.
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. Huwelijkse voorwaarden

. Verklaring van erfrecht

. Schenkingen en besparing op de erfbelasting

Noordzijperweg 9
1766 ZGWieringerwaard
tel.o224-221941

info@notarisbaalman.nl

Horizontaal

1 De kerkdienst betreffend 9 Van gaatjes voorziene sproeier
van een gieter, douchekop 10 Bezitloos 12 Schutsluis 14 Ja-
pans badhuis 16 Lectori salutem (afk.) 17 Gemeente in Gelder-
land 18 Onvriendelijk 20 Typische tieneraandoening 22 Klave-
cimbelachtig instrument 24 Boom voor vlechtwerk 26 Bolge-
was van de leliefamilie 27 Verlaagde toon 28 Stad in de VS
29 Persoon vanrang en stand 30 Land in Azié met 1,4% christe-
nen 31 Lid van een Russische volksstam 33 Gemeente in
Limburg 37 Punctueel 40 Kopergravure 41 Duitse rivier
43 Symbool voor rodium 44 Symbool voor radon 45 Het
geheimzinnige, al wat slechts door ingewijden doorgrond kan
worden 47 Diocees 49 Zoon van anemoonvissen Marlin en
Corallie) 50 Gekheid! 51 Succesvol lied 53 Oude lengtemaat
54 Gedane moeite 56 Voordeel 57 Tussen nov. en jan. 59 Slij-
mige vis van de karperfamilie 61 Zestiende-eeuws schisma
binnen het westerse christendom.

Verticaal

1 Niet vasthouden 2 Terbeschikkingstelling (afk.) 3 Bijbelse
stad 4 Wijnkleur 5 Boek dat volgens de traditie door Mozes is
geschreven 6 Internationaal ruimtestation (Eng. afk.) 7 Ketting-
zang 8 Kroatié (op auto's) 11 Het hartstochtelijk streven naar
een persoonlijke vereniging van de ziel met God 13 Religieuze
onthouding 15 Onvergelijkelijk 17 Ooit 19 Pijnlijke aandoe-
ning 21 Symbool voor neon 23 Medaille 25 Goed 29 Land van
de tovenaar 32 Nabij 33 Plechtige overeenkomst van God en
de mens 34 Volksgroep 35 Spoorwegbedrijf 36 Samenwer-
kingsverband van 38 landen (afk.) 37 Opnamelocatie 38 Eerste
verflaag 39 Specialiste in de godgeleerdheid 42 Kanunnik
45 Hier ontspringt een rivier die zich daarna vertakt in de Pison,
de Gichon, de Hiddeqgel en de Frat 46 Muzieknoot 48 Effect
waarmee een bal tennisgespeeld wordt (Eng.) 52 Artikel
55 Windrichting (afk.) 56 Voormalig staatsbedrijf 58 Zoon van
Juda 60 Stad in de VS (afk.).

OWim De Weerdt - www.crossworldcommunication.com

STEPHAN HIN

VERREIKERVERHUUR TEXEL

Duykerdam 15, Den Burg - www.verreikertexel.nl - 06-516 341 64
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Mezuieten
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Doe mee aan de 20e digitale 40-dagenretraite
van de jezuieten

“De steen is weggerold” is de titel van de 40-dagenretraite 2024 van de jezuieten. De retraite gaat op
Aswoensdag (14 februari) van start en eindigt op Paaszondag.

Het is de twintigste digitale retraite van de jezuieten. De retraite is geschreven door Rita Loyens.
Over de retraite zegt ze: “Ons leven ondervindt wel eens last van de overdaad aan activiteiten. Er is
geen tijd en ruimte meer voor stilte. Het lijkt wel alsof er niets meer is wat vreugde schenkt. Er ligt
een steen voor onze deur die belet dat we naar buiten treden, of ook maar een glimp van het licht
kunnen zien. Diep in ons leeft een verlangen naar eenvoud en rust maar het is niet gemakkelijk om
te onderscheiden wat overtollige ballast is en hoe we die dan kunnen afleggen. Mogen we
Aswoensdag aangrijpen om een eerste stap te zetten in het overboord gooien van ballast en om
kleine rustpuntjes toe te laten.”

Innerlijke voorbereiding op de grote christelijke feesten

Deze 40-dagentijd zullen ruim 20.000 mensen uit voornamelijk Nederland en Vlaanderen
deelnemen. De digitale retraites van de jezuieten tijdens advent en de 40-dagentijd zijn inmiddels
een begrip. De retraite helpt velen zich innerlijk voor te bereiden op twee belangrijke christelijke
feesten: Kerst en Pasen. Zoals een deelnemer het omschreef: “De digitale retraite heeft structuur aan
mijn bidden gegeven en ordende mijn innerlijk leven.”



De digitale retraitanten krijgen dagelijks een gebedsmail met Bijbelteksten, meditatieve vragen,
citaten en technische gebedstips. Het geheel vormt een innerlijke reis om het feest van Pasen
intenser te beleven.

Je kunt je voor deze gratis digitale retraite inschrijven via www.40dagenretraite.org. Deelnemers
ontvangen gedurende de periode van 40-dagentijd dagelijks een gebedsmail. Wie zich eerder al
inschreef hoeft zich niet opnieuw aan te melden.

Enkele citaten van deelnemers aan de vorige digitale retraite:

- “Eenvoudig, helder, herhalend maar nooit saai. Integendeel, het ging naar de diepte. De
gebedsmails raakten mij dag na dag. Een borrelende bron van intense inspiratie.”

- “De mails gaven een goede structuur in de meditatie, het verloop is zeer helder, niet zweverig. Het
was een revelatie voor mij dat meditatie realiseerbaar is. Dank u wel voor dit mooie kerstgeschenk!"
- "Ik deed de retraite samen met mijn man. En het heeft mooie gesprekken opgeleverd."

- “Kom niet tot werkelijk mediteren maar zo'n dagelijkse speldenprik doet me goed: een klein
moment van aandacht en bezinning.”

Inspiratie
De retraite is geinspireerd door de ignatiaanse spiritualiteit. In het online gastenboek kunnen
deelnemers hun gebedservaringen delen.

Een productie van Ignatiaans Bidden

De website ignatiaansbidden.org verzorgt jaarlijks twee digitale retraites, tijdens de Advent en de
40-dagentijd. Ons doel is mensen te helpen in hun gebed tijdens de speciale tijden in het kerkelijk
jaar. Om zich meer bewust te worden van Gods aanwezigheid in hun leven.

Voor aanvullende informatie kun je contact opnemen met Internetpastor Nikolaas Sintobin sj
nikolaas.sintobin@jesuits.net | 0031(0)6 37 15 66 68

Bakker Timmer, de Echte bakker
WEBSHOP

Genieten van onze heerlijke Texelse
specialiteiten en wilt u niet misgrijpen?
Bestel dan gemakkelijk en snel in onze webshop.

Wij leggen uw bestelling voor u klaar in één
van onze winkels of u kiest ervoor om het thuis
te laten bezorgen. Ons koekassortiment
verzenden we in heel Nederland.

Wilt u een taart op Texel laten bezorgen?

Ook dan bent u bij ons aan het juiste adres!
Heeft u een allergie? Belt u onder openingstijden naar 0222-313202 om te horen of een product
geschikt is voor u.
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Liturgisch rooster vieringen - jaar B

donderdag 1 februari

Den Helder 09.30-10.30 uur stille aanbidding

vrijdag 2 februari

Den Helder 10.00 uur eucharistieviering - Maria Lichtmis - Blasiuszegen

zaterdag 3 februari - 5e Zondag door het jaar

't Zand 19.00 uur eucharistieviering

zondag 4 februari - 5e Zondag door het jaar

Breezand 09.30 uur woord- en communieviering o.Lv. parochianen
De Cocksdorp 09.30 uur woord- en communieviering o.Lv. diaken

Den Burg 11.00 uur woord- en communieviering o.l.v. diaken

Den Helder 1.00 uur eucharistieviering

dinsdag 6 februari

Den Helder 09.30 uur eucharistieviering - aansluitend stille aanbidding tot 10.30u
woensdag 7 februari

't Zand 14.00-15.00 uur stille aanbidding

donderdag 8 februari

Den Helder 09.30-10.30 uur stille aanbidding

zaterdag 10 februari - 6e Zondag door het jaar
geen vieringen
zondag 11 februari - 6e Zondag door het jaar

Julianadorp 09.30 uur woord- en communieviering o.l.v. parochianen
Anna Paulowna 09.30 uur eucharistieviering

Den Burg 10.00 uur eucharistieviering

Den Helder 11.00 uur eucharistieviering

dinsdag 13 februari

Den Helder 09.30 uur eucharistieviering - aansluitend stille aanbidding tot 10.30u
woensdag 14 februari - Aswoensdag

't Zand 14.00-15.00 uur stille aanbidding

Den Helder 19.00 uur eucharistieviering

Breezand 19.00 uur woord- en communieviering o.l.v. diaken

Den Burg 19.00 uur woord- en communieviering o.l.v. diaken
donderdag 15 februari

Den Helder 09.30-10.30 uur stille aanbidding

zaterdag 17 februari - 1e Zondag in de Veertigdagentijd

Breezand 19.00 uur eucharistieviering

zondag 18 februari - 1e Zondag in de Veertigdagentijd

't Zand 09.30 uur woord- en communieviering o.l.v. parochianen
Den Burg 10.00 uur woord- en communieviering o.l.v. diaken

Den Helder 11.00 uur eucharistieviering



Liturgisch rooster vieringen - jaar B

dinsdag 20 februari

Den Helder 09.30 uur eucharistieviering - aansluitend stille aanbidding tot 10.30u
woensdag 21 februari

't Zand 14.00-15.00 uur stille aanbidding

donderdag 22 februari

Den Helder 09.30-10.30 uur stille aanbidding

zaterdag 24 februari - 2e Zondag in de Veertigdagentijd

Anna Paulowna 19.00 uur woord- en communieviering o.l.v. parochianen

zondag 25 februari - 2e Zondag in de Veertigdagentijd

Julianadorp 09.30 uur eucharistieviering

Den Burg 10.00 uur eucharistieviering

Den Helder 11.00 uur eucharistieviering

dinsdag 27 februari

Den Helder 09.30 uur eucharistieviering - aansluitend stille aanbidding tot 10.30u
woensdag 28 februari

't Zand 14.00-15.00 uur stille aanbidding

donderdag 29 februari

Den Helder 09.30-10.30 uur stille aanbidding

vrijdag 1 maart

Den Helder 10.00 uur eucharistieviering

zaterdag 2 maart - 3e Zondag in de Veertigdagentijd

't Zand 19.00 uur eucharistieviering

zondag 3 maart - 3e Zondag in de Veertigdagentijd

Breezand 09.30 uur woord- en communieviering o.l.v. diaken
De Cocksdorp 09.30 uur eucharistieviering

Den Burg 11.00 uur eucharistieviering

Den Helder 11.00 uur eucharistieviering

dinsdag 5 maart

Den Helder 09.30 uur eucharistieviering - aansluitend stille aanbidding tot 10.30u
woensdag 6 maart

't Zand 14.00-15.00 uur stille aanbidding

donderdag 7 maart

Den Helder 09.30-10.30 uur stille aanbidding
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Liturgisch rooster vieringen - jaar B

zaterdag 9 maart - 4e Zondag in de Veertigdagentijd
geen vieringen
zondag 10 maart - 4e Zondag in de Veertigdagentijd

Anna Paulowna 09.30 uur eucharistieviering

Julianadorp 09.30 uur woord- en communieviering o.l.v. parochianen

Den Burg 10.00 uur woord- en communieviering o.l.v. diaken

Den Helder 11.00 uur eucharistieviering

dinsdag 12 maart

Den Helder 09.30 uur eucharistieviering - aansluitend stille aanbidding tot 10.30u
woensdag 13 maart

't Zand 14.00-15.00 uur stille aanbidding

donderdag 14 maart

Den Helder 09.30-10.30 uur stille aanbidding

zaterdag 16 maart - 5e Zondag in de Veertigdagentijd

Breezand 19.00 uur eucharistieviering

zondag 17 maart - 5e Zondag in de Veertigdagentijd

't Zand 09.30 uur woord- en communieviering o.Lv. parochianen
Den Burg 10.00 uur woord- en communieviering o.l.v. diaken

Den Helder 11.00 uur eucharistieviering

maandag 18 maart

Den Helder 19.00 uur viering van het sacrament van boete en verzoening

dinsdag 19 maart

Den Helder 09.30 uur eucharistieviering - aansluitend stille aanbidding tot 10.30u

woensdag 20 maart

't Zand 14.00-15.00 uur stille aanbidding

donderdag 21 maart

Den Helder 09.30-10.30 uur stille aanbidding

zaterdag 23 maart - Palmzondag

Anna Paulowna 19.00 uur eucharistieviering - Presentatieviering Eerste Communicanten/
Palmpasen

zondag 24 maart - Palmzondag

Julianadorp 09.30 uur eucharistieviering

Den Burg 10.00 uur eucharistieviering

Den Helder 1.00 uur eucharistieviering

dinsdag 26 maart

Den Helder 09.30 uur eucharistieviering - aansluitend stille aanbidding tot 10.30u

woensdag 27 maart
't Zand 14.00-15.00 uur stille aanbidding



Liturgisch rooster vieringen - jaar B

donderdag 28 maart - Witte Donderdag

Den Helder 09.30-10.30 uur stille aanbidding
Breezand 19.00 uur eucharistieviering
Den Burg 19.00 uur eucharistieviering
Den Helder 19.00 uur eucharistieviering
vrijdag 29 maart

Den Helder 15.00 uur kruisweg

Julianadorp 15.00 uur kruisweg

't Zand 15.00 uur kruisweg

Breezand 15.00 uur kruisweg

Anna Paulowna 15.00 uur kruisweg

Den Burg 15.00 uur kruisweg

't Zand 19.00 uur Goede Vrijdag viering
Julianadorp 19.00 uur viering o.l.v. parochianen
Den Burg 19.00 uur Goede Vrrijdag viering
zaterdag 30 maart - Stille Zaterdag

Den Burg 18.45 uur Paaswake

Anna Paulowna 19.00 uur Paaswake

Den Helder 2130 uur Paaswake

zondag 31 maart - Paaszondag

Breezand 09.30 uur eucharistieviering

Julianadorp 09.30 uur woord- en communieviering o.l.v. diaken

De Cocksdorp 09.30 uur woord- en communieviering o.l.v. Anita Captein
Den Burg 1.00 uur woord- en communieviering o.lv. Anita Captein
Den Helder 1.00 uur eucharistieviering

maandag 1 april - Tweede Paasdag
Den Helder 1.00 uur eucharistieviering
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Met Wilms onderhoud - storing komt u nooit voor
verrassingen te staan. Onze vakmensen zorgen voor
de veiligheid van uw installaties en dat deze niet

teveel energie verbruiken. Wij lossen storingen en
lekkages zo snel mogelijk op.

Ontzorgt. Lost op. Direct.

Ravelijncenter 39, Den Helder | T 0223 -630900 | wilmsonderhoudstoring.nl

Uitvaartvereniging

ZI|PE Elke uitvaart
tot in de puntjes verzorgd
zonder commercieel gewin

rtverzorgsters:
o

OVERLIJDEN MELDEN?

BEL: 0224-563511

(DAG EN NACHT BEREIKBAAR)

Qok voor niet-leden Fiscaal aantrekkelijk sparen
Anita Messelaar  Marjan Korver Zonder winstoogmerk Uitvaartverzekering akkoord
Eigen uitvaartcentrum  Alles omvattende uitvaartzorg
Betaalbaar voor iedereen Persoonlijke aanpak
Spaarmogelijkheden Alles conform uw wensen

Lid worden van de vereniging?
Ontdek alle voordelen op www.uitvaartverenigingzijpe.nl
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Wat moet ik doen in mijn leven?

In een tijd waarin burn-outs en
depressies tot de orde van de dag
behoren, is dit een erg belangrijke
vraag. Het antwoord dat we
kunnen geven is eigenlijk heel
eenvoudig: ons doel als mensen is
om gelukkig te worden.

De weg naar werkelijk geluk is
alleen te vinden in Jezus: Hij heeft
zelf gezegd dat hij de Weg is (Joh
14,6). Investeren in je relatie met
God is dus een goed idee om ten
diepste gelukkig te kunnen
worden. Dat geluk zul je vinden
doordat God je helpt om te
ontdekken wat je het beste in je
leven kunt doen.

Een RK platform waar jouw vragen beantwoord worden.
Tweeting with GOD is een initiatief van de |P2 Stichting - www.tweetingwithgod.com/nl



