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Dit parochiemagazine is er voor u!
Een bron van INNspiratie, vol verdieping,
nieuws, interviews en weetjes.

Het woord "INN™ herberg en rivier.

Wij bidden dat dit blad voor u een moment
van bezinning is en geestelijk

water voor u mag zijn.




PASTORAAL TEAM

Ivan Garcia Ferman
Pastoor

061712 96 42
fgio017@gmail.com

Maciej Gradzki
Kapelaan

06 25 57 49 66
maciej.pnl@gmail.com

Henk Schrader

Diaken

0610 30 60 86
hjmschrader@gmail.com

Hans Bruin

Anita Captein
Monica Wildeboer
Eduard Moltzer
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Beste parochianen,

Dit jaar is door paus Franciscus uitgeroepen tot een Jubeljaar of een Heilig Jaar.
Vanaf 24 december 2024 is de Heilige Deur van de Sint Pietersbasiliek in Rome geopend. Aan dit
Jubeljaar is een bijzondere genade verbonden, vooral voor iemand die tijdens dit jaar door één van de

heilige deuren in Rome gaat.

Niet iedereen kan naar Rome reizen, daarom heeft het Bisdom Haarlem-Amsterdam 5 jubileumkerken
aangewezen waar vieringen worden gehouden in het kader van het Heilig Jaar. Het Heiligdom van
Onze Lieve Vrouw te Heiloo is één van deze 5 aangewezen Jubileumkerken. Als dekenaat gaan wij een

bijzondere bedevaart naar Heiloo organiseren.

Wij nodigen u uit om op zaterdag 27 september vanaf 14:00 tot 17:00 uur samen met elkaar een
middag te beleven vol genade en saamhorigheid. Deze middag zullen we met elkaar de kruisweg
lopen, buiten of in één van de kapellen samen de eucharistie te vieren . Er is tijd voor ontmoeting.

Het volledig programma komt nog.

Opgave: secretariaat@rkkerkschagen.nl o.v.v. bedevaart Heiloo.

De kosten bedragen € 12,50 per persoon.

Reist u mee? Heel gaag ontmoet ik u in september in Heiloo!

Deken Ivan Garcia Ferman

Ben je op zoek naar meer diepgang in je leven?
Vraag je je weleens af wat het christelijk geloof
écht inhoudt? Of wil je je geloof opnieuw
ontdekken en verdiepen? Dan nodigen wij je van
harte uit voor de Alpha-cursus!

WAT IS ALPHA?

Alpha is een inspirerende kennismaking met het
christelijk geloof. In een ontspannen en open
sfeer verkennen we samen grote levensvragen.

BIJEENKOMSTEN

De cursus bestaat uit 10-wekelijkse
dinsdag-avondbijeenkomsten waarin we starten
met een gezamenlijke maaltijd, gevolgd door een
korte inleiding en een open gesprek in kleine
groep. Er is volop ruimte voor je eigen vragen en
ervaringen, niets is te gek om te zeggen of te
vragen!

VOOR WIE IS ALPHA?
Voor iedereen die nieuwsgierig is naar het geloof,
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verdieping zoekt, of gewoon op een
laagdrempelige manier in gesprek wil over
levensvragen.

PRAKTISCHE INFORMATIE:

+ Duur: 10 weken

- Startdatum: Dinsdag 30 september

« Tijdstip: 19:00 - 21:30 uur

+ Locatie: Pastorie H. Christoforuskerk Schagen

» Deelname is gratis (een vrijwillige bijdrage mag
altijd)

Aanmelden of meer informatie?
Neem contact op!

Diaken Hans Bruin: Email:
hansbruin@outlook.com
Diaken Henk Schrader:
hjmschrader@gmail.com

FAMILIEZONDAG
28 september

WEES WELKOM!

10.00 uur
H. Christoforuskerk
Schagen




Beste parochianen,

Van harte hoop ik dat het goed gaat met jullie.
Wij zijn nu in het midden van de zomer, en
hopelijk is het voor ons allemaal een mooie tijd,
waar wij van rust en ook van mooi weer kunnen
genieten. Misschien hebben sommigen van ons
een druk en/of moeilijk jaar achter de rug. Dat
we nu weer de innerlijke vrede kunnen
terugvinden, als we die door een of andere reden
kwijt zijn geraakt. En dat wij in deze periode
meer kans krijgen om onze tijd met familie en
ook vrienden door te brengen.

Doordat Jezus, die God is, in een familie geboren
wilde worden en daar wilde opgroeien heeft hij
de familie als het ware heilig gemaakt.

Goede gezinnen of families zijn van onschatbare
waarde. Een mens is door God bij de schepping
zo gemaakt dat hij bedoeld is om niet alleen te
zijn: een mens is een sociaal wezen en ieder
mens draagt bovendien de roeping met zich
mee om zichzelf te vergeten om er te zijn voor
de ander. Alleen zo worden wij echt gelukkig en
voelen we de innerlijk vrede, ook in het midden
van de moeilijkheden van het leven.

Dat hebben we allereerst geleerd in het gezin
waaruit wij voortkomen en waarin we onze
eerste ervaringen hebben opgedaan van
samenleven met anderen en er zijn voor
anderen. In de familie hebben wij ervaren wat
onvoorwaardelijke liefde betekent. In het gezin
hebben we bovendien ons geloof, waarden en
normen en wat dies meer zij meegekregen.
Hoe belangrijk een gezin kan zijn, weten we ook
als we zelf ervaren hebben of hebben
meegemaakt bij anderen wat het betekent als
het niet goed gaat, als het gezin geen stevige
basis was waar we liefde hebben ontvangen en
liefde leerden geven. Dat zijn wonden die
mensen vaak een leven lang met zich
meedragen.

Een paar jaar geleden, tijdens een van zijn
apostolische reizen sprak Paus Franciscus zo
over de familie: “Ondanks de vele moeilijkheden
waarmee onze gezinnen vandaag worden
geconfronteerd, mogen we dit alsjeblieft niet
vergeten: gezinnen zijn geen probleem, ze
bieden vooral kansen. Kansen die we moeten
koesteren, beschermen en begeleiden. We
kunnen zeggen dat families een zegen zijn. Er
wordt vandaag veel gediscussieerd over de
toekomst, over welke wereld we onze kinderen
willen nalaten, welke samenleving we voor ze
willen. Ik denk dat een van de mogelijke
antwoorden kan worden gevonden door naar
jullie te kijken, ieder van jullie: we zouden een
wereld vol van families achter ons moeten
willen laten. Het is de beste erfenis: we laten een
wereld vol van families achter.

Er bestaat zeker geen perfect gezin, er zijn geen
perfecte echtgenoten, perfecte ouders of
perfecte kinderen. Ze bestaan niet. Maar dat
weerhoudt hen er niet van om het antwoord voor
morgen te zijn. God nodigt ons uit om lief te
hebben en liefhebben betekent voor anderen te
willen leven. Daarom moeten we zorgen voor
onze families."

Laten wij dus meer aandacht schenken aan onze
families en ook aan diegenen die misschien
geen familie hebben en daardoor eenzaam zijn.
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COVENTRYGEBED,
een Gebed voor vrede en verzoening

e Engelse stad Coventry werd in de

nacht van 14 op 15 november 1940
zwaar gebombardeerd door de nazi’s. Ruim 500
inwoners kwamen om het leven en een groot
deel van de binnenstad van Coventry werd die
nacht totaal verwoest. De Saint Michaels
kathedraal brandde volledig uit. Tussen de
puinhopen vond men twee daknagels die in de
vorm van een kruis lagen. Voor deken Richard
Howard van de kathedraal een teken dat als
reactie op de verwoesting niet gekozen moest
worden voor vergelding maar voor verzoening.
De woorden 'Vader vergeef werden aangebracht
op een van de muren in de ruine, deze woorden
vormen de kern van het verzoeningsgebed.

Na de oorlog heeft deken Howard contact
opgenomen met verschillende Duitse steden
die door de geallieerden zwaar waren
gebombardeerd, zoals Kiel, Dresden en Berlijn.
Zo ontstond het initiatief tot een voortdurend
gebed voor Vrede en Verzoening in de geest van
Christus. Symbool voor deze internationale
verzoeningsbeweging is een kruis, gemaakt van
middeleeuwse spijkers, afkomstig uit het
ingestorte dak van de kathedraal.

Het ‘cross of nails’

De beweging groeit nog steeds onder de naam
community of the Cross of Nails (CCN).
Momenteel zijn wereldwijd op meer dan 260
plaatsen in 45 verschillende landen, kerken en
christelijke organisaties partner van de
community. Het zijn stuk voor stuk plaatsen,
die door geweld getekend zijn, zoals Jeruzalem,
Havana en New York (sinds 9/11). In Nederland
zijn vele kerken partner van de CCN en sinds
2014 ook Den Helder. Het zijn plaatsen die
tijdens WOIl zwaar geleden hebben onder
bombardementen. De gemene deler is de
inspiratie te herbouwen na verwoesting en
actief deel te nemen aan het verzoeningsproces
in welke vorm dan ook.

Vrede in eigen omgeving

En hoewel er ter plekke soms maar een paar
mensen bij het gebed aanwezig zijn, weet men
zich altijd verbonden met de 260 plaatsen
wereldwijd. Daar waar in verschillende talen
dezelfde woorden voor vrede en verzoening
klinken. Zo is het Coventrygebed het geestelijk
cement geworden van deze internationale
verzoeningsbeweging.

Sinds 2014 wordt iedere vrijdagmiddag het Coventrygebed voor vrede en verzoening gebeden in
een van de kerken of andere bijzondere locaties van Den Helder.

Deze zomer gaat dit netwerk uitbreiden.

* julien augustus: elke vrijdag - 12.00 uur dagkapel RK-kerk Den Burg, Molenstraat 36 - Texel
* vanaf 12 september: elke vrijdag in september - 12.00 uur H. Christoforuskerk - Schagen

* juli en augustus: elke vrijdag - 12.00 uur Vredeskerk, Torplaan 26 - Den Helder

* september en oktober: elke vrijdag - 12.00 uur Leger des Heils, Vismarkt 22 - Den Helder
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Coventrygebed

“Allen hebben gezondigd en zijn verstoken van het Licht van de Eeuwige.”
(Romeinen 3: 23)

De haat, die een muur optrekt tussen volken, rassen en Rlassen.
Vader, vergeef.

De gretigheid waarmee wij onze zinnen zetten op wat een ander toebehoort.
Vader, vergeef.

De hebzucht, die de arbeid van mensen uitbuit en de aarde verwoest.
Vader, vergeef.

Onze afgunst op het welzijn en geluk van anderen.
Vader, vergeef.

Onze onverschilligheid ten opzichte van het lijden van gevangenen, daklozen en viuchtelingen.
Vader, vergeef.

De begeerte, die de lichamen van mannen, vrouwen en Rinderen voor onwaardige doeleinden
misbruikt.
Vader, vergeef.

De trots, die ons ertoe brengt op onszelf te vertrouwen en niet op God.
Vader, vergeef.

“Weest goed voor elkaar en barmhartig; vergeeft elkaar, zoals God u in Christus vergeven
heeft.”
(Efeziérs 4: 32)

12 september
2025

Coventrygebed

12 september 1944 - Schagen in Schagen

"Het Nagelkruis is direct gelinkt aan WOII, namelijk het
bombardement van Coventry door de Duitse Luftwaffe in de
nacht van 14 op 15 november 1940.

Ook steden in Nederland die deelnemen aan het Coventrygebed
hebben in meer of mindere mate een ‘oorlogsverleden’.

Zo is Den Helder in WOIl de meest gebombardeerde stad van

: e Nederland.

informatie film: Ook Schagen heeft geleden onder WOII, de grootste verwoesting is
aangericht door twee Engelse jachtvliegtuigen die een

https://coventry.an passagierstrein deden exploderen bij het station op 12 september

glican.org/news/th 1944,

e-story-of-the-cros Schagen kent daarnaast nog verschillende plaatsen en gebouwen

s-of-nails die herinneren aan WOIL. In mei dit jaar is door de gemeente een

betreffende fietstocht uitgezet onder de naam 'Bevrijdingstocht
Schagen - Zijpe' (ca. 36 km). Fietsen langs 80 jaar vrijheid in
Schagen tot Zijpe.



15 augustus
Hoogfeest
Maria Tenhemelopneming

DE BRUILOFT e

-Caeciliakoor

TE KANA ...... Bl
door Maciej Gradzki

-Gregoriaanskoor

19.30 uur De Koog, Texel

eucharistie in het Duits
eze keer zullen we het hebben over de

bruiloft te Kana in Galilea, beschreven
in het tweede hoofdstuk van het
evangelie volgens Johannes (Joh 2,1-11).

De evangelist Johannes, benadrukt dat op de bruiloft
"de moeder van Jezus aanwezig was" (Joh 2,1) en
voegt er later aan toe: "Jezus en zijn leerlingen waren
eveneens op die bruiloft uitgenodigd" (Joh 2,2).

Maria, als attente moeder van het gezin, merkt het
meteen op en komt tussenbeide wanneer bij de
bruiloft wijn begint op te raken. Ze wil de vreugde
van de aanwezigen niet laten temperen en bovenal
wil ze het bruidspaar helpen. De betekenis en de rol
die Maria's aanwezigheid aanneemt, manifesteert
zich precies op dit moment. Terwijl ze haar
bezorgdheid uitspreekt en wacht op de hulp van
Jezus, wendt Maria zich tot hem met de woorden: "Ze
hebben geen wijn meer” (Joh 2,3). Maria zou kunnen
proberen de nodige wijn elders te halen, maar door
ervoor te kiezen zich rechtstreeks tot Jezus te
wenden, toont ze de moed van haar geloof.
Bovendien moet eraan worden herinnerd dat Jezus
tot op dat moment nog geen enkel wonder had
verricht.

Maria moest een buitengewoon teken van Jezus
verwachten, aangezien Jezus geen wijn bij zich kon
hebben. In Kana geeft Maria opnieuw het bewijs van
haar voortdurend vertrouwen in God.

Men kan zeggen dat bij de Aankondiging Maria
geloofde al in Jezus voordat ze hem zag en zo
meewerkte aan het wonder van de maagdelijke
ontvangenis. Op de bruiloft in Kana vertrouwt zij
opnieuw op de ongesluierde kracht van Jezus en zet
hem ertoe aan het eerste teken te verrichten.
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Dat teken wekte, zoals de evangelist opmerkt, het geloof bij de leerlingen weer op: "Zo maakte Jezus
te Kana in Galilea een begin met de tekenen en openbaarde zijn heerlijkheid. En zijn leerlingen
geloofden in Hem" (Joh 2,11).

Maria gelooft al voér het wonder, en daarom biedt ze door het verkrijgen van dat wonderbaarlijke
teken de leerlingen iets aan dat hun geloof doet herleven. Men kan dus zeggen dat Maria in Kana de
weg van het geloof van de Kerk begint. Zij doet dit, zoals reeds gezegd, door de leerlingen voor te
gaan en ook de aandacht van de dienaren op Christus te richten.

Ook kunnen we erop vertrouwen dat Maria bij Jezus onze voorspreekster is,
dat wil zeggen, dat ze voor ons zorgt en ons wil helpen bij al onze noden.




chepper van al wat zichtbaar en onzichtbaar

is. 'lk geloof in één God, de almachtige

Vader, Schepper van hemel en aarde, van al

wat zichtbaar en onzichtbaar is’, dat
belijden we in de geloofsbelijdenis van Nicea -
Constantinopel.

Wij belijden dus dat God, naast alles wat voor ons
zichtbaar is, ook de onzichtbare, louter geestelijke
wezens heeft geschapen. De geestelijke wezens zijn
wel degelijk aanwezig en werkzaam in de zichtbare
wereld. De Heilige Schrift noemt hen ‘engelen’.

In de heilige Schrift worden drie engelen, die een
bijzondere opdracht van God hebben ontvangen bij
naam genoemd: Gabriél, Michaél en Rafaél. Vanwege
die bijzondere opdracht staan zij in rangorde boven
de engelen en worden zij in het christelijk
spraakgebruik ‘Aartsengelen’ genoemd. Het
voorvoegsel ‘aarts’ is afgeleid van een Grieks woord
dat binnen een bepaalde groep de ‘hoogste in rang’
aangeeft. Aartsengelen staan dus in rang boven

de engelen. Dat Griekse woord kan ook aangeven dat
iets of iemand aan het begin staat van een bepaalde
groep. Denk bij voorbeeld aan de aartsvaders
Abraham, Isaak en Jakob die aan de oorsprong staan
van het Joodse volk.

Op 29 september viert de Kerk het feest van de heilige
Aartsengelen. Enkele dagen later, op 2 oktober, worden
de heilige Engelbewaarders herdacht. Laten we aan de
hand van de heilige Schrift eens kijken welke
bijzondere taak aan ieder van de aartsengelen is
toevertrouwd.
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AARTSENGEL GABRIEL
Boodschapper van God

Het meest vertrouwd is ons de aartsengel
Gabriél. Zijn naam betekent: ‘God is mijn
kracht'. Hij is de Boodschapper van God
en brengt de mensen boodschappen van
Hoop.

In het evangelie van Lucas (1,13-17),
kondigt hij de geboorte aan van
Johannes de Doper. En hij brengt aan
Maria de Blijde Boodschap dat zij de
moeder van Jezus zal worden (Lucas
1,26-28).

Om dit Goede Nieuws van hoop en
verlossing blijvend te gedenken, luidt
iedere dag om 12.00 uur de kerkklok.

Mensen bidden dan: ‘De engel des Heren
heeft aan Maria geboodschapt..’. In de
Paastijd wordt op dat moment de
verrijzenis van Jezus herdacht: ‘Koningin
des hemels, verheug u, alleluia.....

God spreekt nog altijd, ook tot ons: via de
Schrift, in de stilte, door mensen of
misschien in een droom. Aandachtig
luisteren is belangrijk want Gods stem
wordt vaak niet meteen herkend, zoals
we lezen in 1 Samuél 3,2-10. Pas na drie
keer roepen en een aanwijzing van de
priester Eli, drong Gods stem tot Samuél
door.




door: Piet Steur

AARTSENGEL MICHAEL
Beschermer van Gods Volk

De naam Michaél betekent:
‘Wie is als God?’

~ De naam geeft aan dat niets en niemand
met Gods grootheid te vergelijken is.
Michaél wordt in de Schrift voorgesteld
als een krachtige strijder. Hij is de
\ beschermer van de Kerk en de leider van
de hemelse legers.

In het boek Openbaring (12,7-9) voert hij
een hemelse strijd tegen de draak, dat is
de duivel. Deze wordt gezien als een
gevallen aartsengel die tegen God in
opstand kwam. ‘Toen kwam er oorlog in de
hemel. De engel Michaél vocht met zijn
engelen tegen de draak. De draak en

. zijn engelen vochten terug, maar ze
verloren de strijd. Daarna was er in de
hemel geen plaats meer voor hen’

In tijden van moeilijkheden en strijd,
herinnert Michaél ons eraan dat het
kwaad niet het laatste woord heeft.

In gebed mogen we vragen om zijn
bescherming, voor onszelf, voor onze
gezinnen, voor allen die een strijd te
voeren hebben.

en geef ons de moed om het kwaad te bestrijden.

Heer God, door uw aartsengelen bent U ons nabij,

GEBED

Gebed tot de aartsengelen

Heilige Gabriél, laat ons Gods stem horen
en zijn boodschap van hoop doen verstaan.
Heilige Michaél, bescherm ons

Heilige Rafaél, wees onze gids
en help ons te genezen wat gewond is.

help ons, door hen, uw weg te gaan
en uw vrede te ontvangen.

Zo bidden wij,
op voorspraak van de aartsengelen,
door Christus onze Heer. Amen.

AARTSENGEL RAFAEL
Reisgenoot en Engel van Genezing

De derde aartsengel is Rafaél. Zijn naam
betekent: ‘God geneest'.

We komen hem tegen in het
oudtestamentische boek Tobit". Dit is

een zgn. deuterocanoniek boek, d.w.z. dat
dit boek niet voorkomt in de
oorspronkelijke Hebreeuwse Geschriften
maar toch door de katholieke kerk en de
oosters orthodoxe kerken als
‘gezaghebbend’ wordt erkend. In het boek
Tobit' reist de aartsengel Rafaél incognito
mee met Tobias, de zoon van Tobit.

Rafaél is Tobias’ gids en beschermt hem
tegen gevaren. Met onderdelen van een
onderweg gevangen vis, geneest hij
Tobias’ vrouw van een kwade geest en zijn
vader van blindheid. Deze was blind
geworden doordat er mussendrek in zijn
ogen viel toen hij eens met open ogen
buiten lag te rusten. Toen ik, als kind, dat
verhaal hoorde heb ik lang niet omhoog
durven kijken.

De aartsengel Rafaél is gids en genezer.
Hij herinnert ons eraan dat God met ons
meetrekt zelfs als we dat niet merken,
‘incognito’ dus. Hij is de patroon van
reizigers en van werkers in de zorg.
Vandaar b.v. de naam ‘Raphaélstichting’,
een stichting die zorg biedt aan mensen
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VREDE

In de tijd waarin wij leven hebben wij nood aan vrede.
Wij willen u in deze uitgave van KerkINNZicht woorden van VREDE bieden.

Maar gerechtigheid is
een vrucht, die in
vrede wordt gezaaid
voor hen, die vrede
stichten.
JAKOBUS 3:18

Uitgesproken door inspirerende mensen!

FRANCISCUS
Vrede zij met u!

Het is de vrede van de verrezen Christus: ontwapenend en
ongewapend, nederig en standvastig. Die vrede komt van God -
God die ieder van ons onvoorwaardelijk liefheeft. We horen het
nog: die zwakke, maar altijd moedige stem van paus Franciscus

die Rome zegendel
9 mei 2025

BENEDICTUS

Zalig die vrede brengen.

leder jaar brengt de
verwachting van een betere
wereld met zich mee. In

dit perspectief bid ik tot God,
Vader van de mensheid, ons
eensgezindheid en vrede te
schenken, opdat voor allen het
streven naar een gelukkig en
voorspoedig leven en vrede
vervuld moge worden.

Paus Benedictus

1januari 2013

DAG VAN DE VREDE

De Internationale Dag van de
Vrede, ingesteld door de
Verenigde Naties, wordt elk
jaar op 21 september gevierd.
Deze dag is bedoeld om de
idealen van vrede te promoten
en wordt gekenmerkt door een
wereldwijde wapenstilstand en
geweldloosheid.
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Vrede laat ik u,
Mijn vrede geef ik u.
JOHANNES 14:27

JOHANNES
PAULUS I

“Het gebed is voor de
gelovigen de eerste en
belangrijkste actie voor de
vrede; want de vrede is een
gave van de liefde van God”,
zel paus Johannes Paulus I
tot ruim 2.500 studenten op
het 36e internationale
UNIV-congres.

24 apr 2003

LEO XIV

Eerste woorden van paus Leo
XIV, 8 mei 2025

Vrede zij met jullie allen!

Ik zou willen dat deze
vredesgroet jullie harten
binnengaat, jullie families
bereikt, alle mensen - waar
ze ook zijn - alle volkeren, de
hele aarde..

God houdt van ons, God
houdt van jullie allemaal, en
het kwaad zal niet
overwinnen! We zijn
allemaal in Gods handen.
Dus, zonder angst, hand in
hand met God en met elkaar,
laten we verdergaan..

WERELDVREDEDAG

Sinds 1967 wordt op 1januari, aan het begin van het
burgerlijke jaar en het kerkelijke Hoogfeest van Maria, Moeder
van God, ook bijzonder gebeden voor de vrede in de wereld. Elk
jaar wijdt de Paus een apart schrijven aan deze

wereldgebedsdag voor de vrede.



YOUTH.

young and free

HEILIGHEID VOOR LOSERS - PAUL GRAAS

it boek is geschreven om jou te overtuigen van een waarheid - en

wel van de belangrijkste waarheid in het leven van een mens:

Jezus verlangt ernaar dat je heilig wordt. Streven naar heiligheid

is weliswaar niet een makkelijke weg, maar het is te doen en,
nog belangrijker, het is echt de moeite waard. Het is de gelukkigste,
mooiste en meest waarachtige weg die jij in jouw leven kunt bewandelen.
Het is de weg die jouw diepste verlangens zal vervullen met een vreugde
en vrede die geen drugs, rijkdom of roem kan opleveren.

En het mooie is dat je niets geks hoeft te doen om heilig te worden. Je
hebt ook geen superkrachten of bijzondere talenten nodig. Sterker nog,
zelfs als je soms het gevoel hebt dat je een loser bent, kun je de weg van
de heiligheid bewandelen. Juist dan! Want deze weg is niet alleen
bedoeld voor een geestelijke elite, maar voor alle normale zondaars van

goede wil.

Online verkrijgbaar: www.betsaida.org

WAAROM IS BIDDEN
SOMS Z0O MOEILIJK OF
SAAI?

oms ervaren mensen dat het
moeilijk is om te bidden,
misschien juist als alles
goed lijkt te gaan.
Voor bidden is van tijd tot tijd
doorzettingsvermogen, trouw en
volharding nodig.

Maar wanhoop niet: je mag er zeker van
zijn dat God er altijd is. Hij helpt je
altijd als je echt hulp nodig hebt, al is
het soms op een onverwachte manier.
God steekt zijn hand naar je uit, daar
mag je op vertrouwen (Mat 14,31).

Durf jij zijn hand aan te nemen?

Heilig-
heid”
voor

" ToSERS

o Mg
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Door Jeroen Pouw

gnatius van Loyola (1491-1556), stichter van de Jezuietenorde (orde
waar Paus Franciscus toe behoorde), heeft op een harde manier
moeten leren wat het betekent om innerlijke vrede te ervaren. Hij

was soldaat onder de Spaanse koning. Hij dacht dat het trotse
leven van een soldaat, met alles wat daarbij komt kijken hem gelukkig zou
maken

Hij raakte gewond op het slagveld door een
kanonschot. Op dat moment wist Ignatius nog
niet dat dit moment zijn leven compleet zou
veranderen. Door de verwonding moest hij voor
een langere periode op bed liggen. Het enige wat
voor handen waren de Evangelién en een
verzameling van het leven van heiligen. In deze
periode dacht Ignatius zowel na over zijn oude
leven als over een leven in navolging van Jezus.
Beide gaven hem een vreugde, maar het grote
verschil was dat de vreugde om Jezus na te
volgen dieper was en niet verdween (Sintobin,
2024).

Deze gebeurtenis is het begin geweest van wat
we de Ignatiaanse spiritualiteit zijn gaan
noemen. Belangrijk doel van deze spiritualiteit
is het zoeken naar diepe innerlijke vrede.
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Deze innerlijke vrede vind je door op zoek te
gaan naar waar God je vreugde geeft, dus de
vreugde die Ignatius ervoer toen hij het
Evangelie las. Om die innerlijke vreugde te
herkennen is het nodig om God te zoeken in alle
dingen. De vreugde van God is iets blijvends.
Het is een andere vreugde dan die je kent
wanneer je bijvoorbeeld een nieuwe telefoon
krijgt. Daar ben je een korte tijd blij mee, maar
die blijdschap verdwijnt (Sintobin, 2024). Hoe
meer je naar Gods vreugde zoekt hoe scherper
je dat onderscheid leert kennen.

Het belangrijkste gebed in de Ignatiaanse
spiritualiteit is het levensgebed (ook wel
gewetenonderzoek genoemd). Dit gebed was
voor Ignatius zo belangrijk dat zijn volgelingen
elk gebed mochten overslaan behalve dit gebed.



Ook jou kan dit gebed je helpen om Gods
vreugde te vinden in jouw leven. Ignatius stelt

voor om het levensgebed iedere dag te bidden.

Wanneer je consequent bidt, ga je steeds
genuanceerder zien hoe God je jou door het
leven leidt en waar je Zijn vreugde kunt
vinden. Het is dus een gebed en geen
reflectieoefening, een gedachte-experiment of
een blik op je mentale gezondheid (Sintobin,
2024).

Het levensgebed gaat als volgt:

Met God

Probeer je in de aanwezigheid van God te
komen en blik met hem terug op de afgelopen
dag.

Dank

Waar voelde ik vreugde?

Sorry
Waar voelde ik droefheid?
Waar was God afwezig?

Asjeblieft
Kijk naar het danken en sorry.
Welk voornemen bied ik God aan of waar heb
ik Zijn hulp bij nodig om Hem meer te leven in

vreugde?

Belangrijk is dus wel dat je het cefent en
volhoudt, want bidden is net als een spier. Je
moet het trainen. Je verwacht niet van jezelf
dat je zonder te trainen een marathon rent,
dus hoef je ook niet te verwachten dat je
meteen resultaat hebt van het gebed.
Trouwens, dit geldt voor bidden in het
algemeen. Wanneer je Gods ware vreugde in je
leven vindt, ontvang je innerlijke vrede en
weet je wat God van je vraagt.

De maagd Maria is een toonaangevend
voorbeeld voor je om de innerlijke vrede beter
te begrijpen. Maria ontving de boodschap van
de engel en voelde de diepe vreugde van God.
Die vreugde heeft haar geholpen om innerlijke
vrede te vinden, zelfs op de meest moeilijke
momenten in haar leven.

Graag nodig ik je uit om de komende tijd op
zoek te gaan naar Gods vreugde en Zijn
innerlijke vrede te vinden. Het levensgebed
kan je daarbij helpen.

Meer lezen: Sintobin, N. (2024). Op het kompas van

de vreugde. Ignatius van Loyala als levensgids.
KokBoekencentrum

AT &
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ZOMERTIP!

Online verkrijghaar: www.samueladvies.nl

C VADER ong hmn
QES@G&@M@

‘ﬁ We werden HZNDPDERERN wan GEOD
gencemd en DAT ZLIN] VWE eek

L / Jobanmes Jvees /
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YOUNG & FREE

WS

EEN KLEURRIJKE VRIEND

KINDERCLUB IN SCHAGEN

De kinderclub in Schagen start weer
dinsdagmiddag 9 september, en dan elke
dinsdag t/m 9 december.

Alle kinderen vanaf groep 4 t/m groep 8 zijn
van harte welkom!

Vanaf 14.00 uur tot 16.30 uur in de pastorie van
Schagen. Gezien de grote opkomst van het
vorige jaar, hopen we dat er ook deze keer

weer veel kinderen zullen komen!




%‘ Pelgrims van hoop &

Een groepje ouderen wacht achter in de kerk op de
‘Hobbels & Hoop’ zomerwandeling o.l.v. de pastoor.
Buiten staan de jonge wandelaars te popelen. “We zijn
niet voor niks zo vroeg opgestaan,” zegt Remco. “lk
hoop dat we herten zien!” Marije heeft de route op
haar telefoon. “Laten wij maar vast gaan,” zegt ze, “de
rest komt zo wel.” Daar vertrekken de jongeren richting
bos. De pastoor heet de mensen binnen welkom. Kik
en de muizen luisteren mee. Hij zegt dat de wandeling

Op straat komt de groep goed op gang. De kwieke
lopers komen 't eerst aan bij het bos. Ze wachten
geduldig tot de laatste mevrouw er ook is. Maar die
moet eerst uitblazen. Dan trekken ze verder. Het is erg
hobbelig. Halverwege het pad loopt de rolstoel vast in
een kuil en is iedereen uitgeput. “Hemeltje,” zucht de
pastoor, “hoe komen we hieruit?? Waar zijn de
jongeren?” Kik en de muizen sprinten weg. Ze vinden
de jongeren op de zandverstuiving en maken zoveel

kabaal, dat die snel teruggaan en de rolstoel bevrijden.
“Mensen!” zegt de pastoor, “Dit was een hobbel.

over ‘hoop’ gaat. Dat het leven hobbels kent. En dat
hoop je helpt over hobbels heen te komen. “Nou,”
bromt meneer Blok in zijn rolstoel, “ik hoop dat er Maar de jeugd brengt hoap!” “Hm. Hopelijk brengen
koffie is.” “Eérst wandelen!” roept mevrouw Bontje. ze ons ook koffie,” bromt meneer Blok. En dat vinden
Ze schuifelen over het plein, sommigen kwiek, anderen de jongeren een topidee. .

met rollator. "

o

Puzzel

Hier zie je de kerk A, het plein B, de straat C,
het bos b en de zandverstuiving E waar het

bovenstaande verhaal zich ufSpeeit. Alle drie

groepjes (de ouderen, de jongeren en Kik en
de muizen) zijn vertrokken vanuit A, de kerk.
EN ook weer teruggekomen bij) A. Maar welke

route heeft elk groepie afgelegd? Kun jij met
drie kleuren stift de route erin tekenen van:
» de Quderen (met rood), commmre

* de Jongeren (met geel) ==

» Kik en de Muizen (met blauw)?

Na afloop weet jij precies wie de kortste
route hebben gelopen en wie de langste,
en hoe dat kwam!

" Oplossing: Kik en de muizen ABCDEDCBA: Ouderen ABCDCEA;

Jongeren ABCDEDCBABCDCBA (want ze zijn nog een keer op
en neer naar de kerk gegaan om koffie, thee en lekkers te halen.

Uit de Bijbel

Er kwamen veel mensen naar de qpostelen toe.
Ze brachten zieken mee, en mensen die eern Kwade

Er werden zelfs zieken buiten op straat gelegd, op

draagbedden en slaapmatten. Ze hoopten dat Petrus _
voorbij zou lopen, en dat ze dan gezond zouden worden
door zijn Schaduw. Uit het boek Handelingen &55-16 BGT

[ Teksten: Morjet de Jong
Tekeningeny: W, Jurriéns
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Door: Piet Steur

e Liturgie van de Eucharistie begint met de Openingsriten, dan volgen:

de Liturgie van het Woord, de Liturgie van de Tafel en de Slotriten. We

zijn intussen aanbeland bij de Liturgie van het Woord. Deze bestaat uit

de 1-ste lezing, de antwoordpsalm met het refrein (keervers), soms
volgt nog een 2-de lezing, dan het alleluia, het evangelie, de preek, de
geloofsbelijdenis en de voorbede.

DE LITURGIE VAN HET WOORD

Gods Woord: ‘als regen die de aarde drenkt’

Bij de Liturgie van het Woord speelt de Heilige Schrift de hoofdrol. Christenen hebben dit Woord
altijd met grote eerbied behandeld. Het is dan ook niet zomaar een woord, maar Gods Woord,
geschreven door mensen, onder inspiratie van de H. Geest.

Gods Woord gaat over Zijn liefde voor de mensen en over Christus’ overwinning op zonde, lijden en
dood. En het zijn niet alleen maar woorden uit een ver verleden. Ze hebben een zeggingskracht die
zijn uitwerking heeft, ook in ons eigen leven. Gods Woord geneest, bevrijdt en vernieuwt nog altijd.
In dorre, donkere tijden kan ons leven er weer door opbloeien. Heel mooi wordt dit verwoord in een
lied van Henk Jongerius: ‘Als regen die de aarde drenkt, die droog en dorstig is: zo voedt het Woord
van God de mens die doods en duister is’. Ook in ons land weten we intussen hoe onmisbaar en
voedzaam, regen op droge dorstige grond is.

HET ZAAD, DE ZAAIER EN DE AKKER

In de lezingen spreekt God tot ons. Hij zegt ons wie Hij is, wat Hij voor ons wil doen en wat Hij van
ons verwacht. Goed luisteren naar zijn Woord is best moeilijk. Denk maar aan de parabel die Jezus
vertelt over het zaad, de zaaier en de akker. God (de Zaaier) zaait zijn Woord (het zaad) overvloedig
uit op de akker van ons leven. Maar dat zaad valt niet altijd in goede aarde; soms verdort het of
raakt het verstikt (Matth. 13,24-30 en 36-43). We hebben vaak geen tijd om te luisteren. En als we
Gods Woord horen, leveren we heel snel commentaar, vanuit onze vaste denkpatronen. Het komt
ook voor dat we geen oor hebben voor Gods Woord omdat we zelf aan het woord willen zijn: van
alles aan God willen zeggen en vragen. Daar moeten we natuurlijk ook ruimte voor krijgen, maar
juist de Dienst van het Woord wil een gesprek op gang brengen tussen God en de gelovige mens. En
bij dat gesprek komt God eerst aan het woord in de lezing en daarna komt de gelovige aan het
woord in de antwoordpsalm.

DE ANTWOORDPSALM EN HET REFREIN

Na de eerste lezing volgt dus de antwoordpsalm met het refrein. Hierin verwoordt de gelovige wat
hem/haar getroffen heeft in het eerder beluisterde Woord van God. En omdat we daar zelf geen of
ontoereikende woorden voor kunnen vinden gebruiken we woorden uit een psalm. Vooral het refrein
van de psalm is een juweeltje voor bezinning.

Je kan zo’n refrein, bij wijze van spreken, inlijsten en ophangen in je kamer. Het is zoiets als: ‘Oost
West, Thuis Best’, of, om met Loesje te spreken, zoiets als: ‘Het leven is mooier met jou’. Ter
illustratie volgen hier enkele voorbeelden van die juweeltjes. Over Gods herderlijke zorg: ‘Mijn
herder is de Heer, het zal mij nooit aan iets ontbreken’ (Ps. 23) - over hoop en vertrouwen: ‘De Heer

20 | KERK INN ZICHT



-

.

4o

4
’

i.
|
|

||.
»

is mijn licht en mijn heil, wie zou ik dan vrezen’ (Ps. 27) - over bevrijding uit een moeilijke situatie:
‘Mijn toevlucht zijt Gij, mijn redder in nood’ (Ps. 31). En nog weer een ander refrein laat ons
nadenken over Gods wet die het leven van de gelovige mens ordent, richting wijst en gelukkig
maakt: ‘Gelukkig die voortgaan volgens de wet van de Heer' (Ps.119). Het zijn juweeltjes, niet alleen
om in te lijsten, maar ook om door de dag heen te herhalen. Ze kunnen troosten, wekken
vertrouwen, geven nieuwe moed, laten je, kortom, genieten van Gods rijke zegen.

ALLELUIA - Het evangelieboek wordt aangedragen

Na de antwoordpsalm volgt er een kort evangelievers, met daarvoor en daarna, het ‘alleluia’="Prijs de
Heer. Dit "alleluia” begeleidt de bedienaar bij het aandragen van het evangelieboek. In zijn geheven
handen toont hij het boek aan de gelovigen. Dit gebeurt in een kleine processie, met misdienaars,
brandende toortsen en soms ook met wierook. Dat alles spreekt van eerbied voor Gods Woord. Dat
Woord geeft reden tot prijzen (Alleluia), tot lof (Lof zij U, Christus) en tot dank (Wij danken God). Uit
eerbied voor Gods Woord zijn we bij het alleluia al gaan staan.

EVANGELIE

De evangelielezing is het hoogtepunt in de Liturgie van het Woord. Het gaat over het leven van Jezus.
Hij is het middelpunt van de heilsgeschiedenis, van heel de geschiedenis dus, van God met de
mensen. Bij de opening van het evangelieboek wordt Gods hulp gevraagd bij het verstaan van zijn
Woord: ‘De Heer zij met u’ - ’En met uw geest’. En terwijl de bedienaar een kruisje maakt op het
evangelieboek, zijn voorhoofd, mond en borst zegt hij bij zichzelf: ‘Almachtige God, zuiver mijn hart
en mijn lippen, sterk mij om uw evangelie met eerbied te verkondigen. Als kerkganger maak ik op
dat moment zelf ook een kruisje op mijn voorhoofd, mond en borst waarbij ik zeg: ‘De Heer zij in
mijn denken, in mijn spreken en in mijn hart. Als de evangelielezing beéindigd is, kust de
bedienaar het boek waaruit hij heeft gelezen, zo dierbaar zijn hem de woorden in dit boek. En hij
zegt daarbij in stilte: '"Mogen door de woorden van het evangelie onze zonden worden uitgewist.’ Na
het evangelie volgt een acclamatie waarin God geloofd wordt voor zijn Woorden van liefde, hoop en
bevrijding: ‘U komt de lof toe....
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Toekomst kerkgebouw 't Zand:

nog géén beslissing over verkoop

Stichting Kerkgebouw 't Zand krijgt regelmatig de
vraag: “Is de kerk al verkocht?” Het korte antwoord
luidt: "nee, nog niet”. In dit bericht geven we een
beknopt overzicht van de stappen die tot nu toe zijn
gezet:

Mei 2024: Een onafhankelijke makelaar taxeert het
kerkgebouw, de naastgelegen woning, de
bijbehorende grond en het dierenpark. Let op: de
begraafplaats maakt géén deel uit van de verkoop.
December 2024: Er komen twee serieuze biedingen
binnen. De stichting is bekend met beide partijen.
April 2025: De huurder vertrekt uit de woning bij de
kerk. Hierdoor verandert de waarde van het geheel en
moet er een hertaxatie worden uitgevoerd.

Mei 2025: Op 20 mei vindt de hertaxatie plaats. Het
kerkbestuur stuurt de resultaten eind juni door naar
het bisdom.

Erzijn biedingen, maar bij het ter perse gaan van
deze uitgave KerkINNZicht is er nog geen definitieve
beslissing genomen.

Wij houden u zeker op de hoogte van de voortgang.

In de tussentijd staat het kerkgebouw regelmatig
leeg. Zonde! Het is een prachtige ruimte die zich
uitstekend leent voor tijdelijke activiteiten. Daarom
roept Stichting Kerkgebouw 't Zand haar inwoners op
om mee te denken én mee te doen:

Wat wilt u graag zien gebeuren in het kerkgebouw zolang
het nog beschikbaar is? Heeft u ideeen voor een activiteit?
Wilt u misschien meehelpen bij de organisatie?

Laat het ons weten!

U kunt een briefje in de brievenbus van Kanaalkade
63 doen of mailen naar onderstaand mailadres.
Samen zorgen we ervoor dat het kerkgebouw een
levendige plek blijft - voor en door inwoners van

't Zand.

Voor meer informatie: Kees de Wit /secretaris

stichting 06 53 36 07 05 /
kerkgebouwtzand@outlook.com

OOGZORG
BRILLEN
CONTACTLENZEN

EyeCare Schagen
Gedempte Gracht 56
1741 GD Schagen
0224 2967 62



LEKKER ZINGEN in Den Helder

De zangroep LEKKER ZINGEN met gitarist Robbert Smit kunt u beluisteren
op zondag 31 augustus tijdens de viering in de Petrus & Paulukerk,
aanvang 11.00 uur. Van harte welkom!

Jan van Diepen, emeritus pastor

PASSION in de POLDER

U kent het vast! De uitvoering Passion in de Polder, een samenwerking
tussen de kerken van 't Zand en Schagerbrug.

In 2026 willen we een nieuwe versie Passion in de Polder organiseren.
Voor dit projectkoor wij zijn op zoek naar zangers en zangeressen! Geef je
op!! Informatie en/of opgeven kan bij Esther Raatgers,
ejraatgers@hotmail.com

VIERINGEN IN DE
ZANDSTEE

ledere donderdag om 09.45
uur. ledereen is van harte
welkom!

Zondag 10 augustus zal tijdens
Zandstock weer een Stockoud viering
plaatsvinden.

Marion Bleeker gaat voor en de muzikale
omlijsting wordt verzorgd door Esther
Raatgers en Frank Visser.
LET OP: AANVANG 09.30 UUR.

Secretariaat Parochie 't Zand olv.visitatie@kerktzand.nl

Keinsmerweg 3 Misintenties kunnen per mail worden doorgegeven
1756 AE 't Zand
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Welkom op de
pagina van AGENDA

Inloop koffieochtend elke woensdag om 10.00 uur in de pastorie.

.
Paroc I I le Elke vrijdag in juli en augustus om 12 uur : Oecumenisch

Coventrygebed voor vrede en verzoening in de Kleine Johannes (zie
pagina 8 voor meer informatie over dit initiatief )

Texel

Dinsdag 29 juli - 20.15 uur in RK De Cocksdorp, ensemble Tickeled
Pink - Linda Speulman (dwarsfluit), Marije Vijselaar (harp).

Dinsdag 12 augustus - 20.15 uur in RK Den Burg, Sara de los Campos
Valdés (zang), Uma Torres Tarrés (fluit) en Ekaterina Uvarova
(barokgitaar).

Vredeszondag 21 september 2025 - 10.00 uur : Vredesdienst in RK
Den Burg, voorganger ds. Evert van Leersum & PKN Den Hoorn,
voorganger Anita Captein.

VORMSEL

Op zaterdagavond 21 juni vierden we in de Petrus en Pauluskerk in
Den Helder het heilig Vormsel van zeventien tieners uit ons dekenaat.

Uit onze parochie ontvingen Lena en Eryk Peliwo de Geest van God in
gebed, handoplegging en zalving met chrisma van Monseigneur
Hendriks.

Hun voorbereiding was verspreid over meerdere ontmoetingen onder
leiding van Kapelaan Maciej in de pastorie in Den Burg.

Wij feliciteren Lena en Eryk en hun ouders met deze mooie stap in hun
geloof.

Openingstijden secretariaat: dinsdag, woensdag en vrijdag Secretariaat Parochie Texel
9.00 - 15.00 uur Molenstraat 34
Onze vieringen in Den Burg zijn te volgen en 1791 DL Den Burg

terug te vinden op Kerkdienstgemist.nl onder: Tel. 0222 32 21 61, #1in het menu
RK KERK Den Burg Texel @ secretariaat@rkparochietexel.nl



KERKBI/DRAGE 2025

Mogen wij ook dit jaar weer

op uw steun rekenen.

IBAN: NL35 RABO 0362 534 500 t.n.v. Parochie
Texel of scan deze QR-code.

INFORMATIE EN OPGAVE GEZAMENLIJKE
ZIEKENZALVING

Woensdag 24 september om 10:30 in de Gollards en om 14:30
in de Johannes de Doperkerk in Den Burg

Wist u dat een ziekenzalving gevraagd kan worden wanneer
iemand door een levensbedreigende ziekte of door ouderdom
zo ernstig verzwakt is dat de kans bestaat dat het einde van
zijn of haar leven nabij komt. Maar ook aan de ouder
wordende mensen kan de ziekenzalving gegeven worden, ook
als zij niet aan een gevaarlijke ziekte lijden, maar door de
ouderdom sterk verzwakt zijn.

Het sacrament van de Ziekenzalving wordt u aangeboden in
een warme gezamenlijke viering waar de zorgbehoevenden in
het bijzijn van mantelzorgers en familie bijgestaan worden
door onze parochiegemeenschap.

Om 10:30 uur zal er in de Gollards de eucharistie gevierd
worden met het toedienen van het sacrament van de zieken.
De beschikbare ruimte in de Gollards is een beperkte en dit
moment is bedoeld voor parochianen met mobiliteits
problemen, zoals inwoners van de Gollards of het
verpleeghuis.

Om 14:30 uur is er een eucharistievering in de Johannes de

Doperkerk in Den Burg. Dit is ook een prachtige gelegenheid
om dit sacrament te ontvangen in het bijzijn van familie en
vrienden. Na afloop is er koffie en zelfgemaakte lekkernijen

door de bakgroep.

In verband met de organisatie willen we u vragen om u
uiterlijk voor woensdag 17 september op te geven. U kunt zich
ook telefonisch opgeven door te bellen naar 0222-322 161,
(optie 1in het keuzemenu) tijdens kantooruren. Of via de
e-mail naar secretariaat@rkparochietexel.nl waarbij u uw
naam en adres doorgeeft en met hoeveel personen u wenst te
komen. . 1 .
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60 JAAR ORGANISTE &
BAVO-ONDERSCHEIDING

VOOR HENNIE ZOETELIEF

Tijdens de viering van zondag 25 mei in
de kerk in Den Burg kreeg organiste
Hennie Zoetelief het eerteken van Sint
Bavo uitgereikt door pastoor Ivan. Hennie
speelt 60 jaar orgel in de parochie, eerst
in De Koog en daarna in Den Burg. Ze
bekleedt ook verschillende functies, zoals
koor- codrdinartor en is ook betrokken bij
de vieringen buiten de kerk, zoals in de
Gollards en de vormallig St. Jan.

Hennie kreeg tijdens de bijeenkomst in
de Witte Burcht ook een Gregorius-
onderscheiding opgespeld.

Personalia

In liefdevolle herinnering...

Corrie Bakker — Buisman
*23-09-1933 +12-06-2025

Wim Jan Bakker
*09-08-1934 101-07-2025
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Parochie

Anna
Paulowna

KER(K)MIS VIERING

Ondanks dat we in het weekend geen vieringen meer houden
in onze kerk, willen we de traditie van de laatste jaren, om bij
aanvang van de kermis een viering te houden in de
kermistent van het Wapen van Holland, graag voortzetten. Op
zaterdag 26 juli om 19.00 uur is het weer zo ver. Voorganger is
diaken Henk Schrader en Patrick Kramer verzorgt de muziek.
Het thema van de viering is WIE DURFT DE VREDE AAN.
ledereen is welkom: katholiek of niet katholiek, gelovig of niet
gelovig of ongelovig. Na afloop van de viering blijven we nog
even na voor een drankje! Tot in de tent!

s

NIEUWEWEGEN
RHYTHM VOICE

Het gaat eigenlijk best wel goed
met ons koor, ondanks dat we
het natuurlijk helemaal niet fijn
vinden dat we straks niet meer
in 'onze' eigen kerk kunnen
zingen. We hebben nog steeds
ruim voldoende leden, een hele
hechte groep mensen en ook
nog nieuwe aanmeldingen. We
zijn erg blij met onze dirigente
Vera. Zij zorgt ervoor dat we
steeds netter en met nog meer
gevoel zingen. We hebben het
seizoen afgesloten met een
mooi zomerconcert met het
thema Liefde. En tijdens de
laatste repetitie hebben we in
de tuin geproost en een
rondleiding door de kerk
gedaan. Een aantal koorleden
hebben zelfs het krappe paadje
naar de toren beklommen! Dit
was dan ook echt de laatste

officiele keer in deze kerk en nu
gaan we nieuwe wegen in! We
gaan vanaf september repeteren
in de Samenvaartkerk en
daarnaast gaan we zingen in de
kerken van Schagen en Den
Helder. Het is eigenlijk best wel
spannend, want het is in een
nieuwe omgeving en we gaan
met andere mensen
samenwerken. Maar we gaan
ervoor en hebben er ook veel zin
inl We hopen u eens te zien
tijdens een van de vieringen die
we zullen begeleiden. We zien
elkaar!



ANNA PAULOWNA

RELIGIEUZE VOORWERPEN

Als onze kerk, na de verkoop leeggeruimd moet worden, maken we onderscheid in
religieuze en andere voorwerpen en spullen. Wat de religieuze voorwerpen betreft is
Museum Catharijneconvent ingeschakeld. Zij hebben een inventarisatie gemaakt van
alle religieuze voorwerpen, deze gefotografeerd en er is een beschrijving bijgemaakt
m.b.t. tot afkomst, oudheid, materiaal en eventuele waarde: een zogenaamd
herbestemmingsplan. Het is echt heel interessant welke bijzondere voorwerpen wij
hebben in onze kerk. Hierboven vindt u een paar foto's hiervan. Deze religieuze
voorwerpen mogen niet verkocht worden maar kunnen in bruikleen naar andere kerken,
kloosters, musea ed. in binnen- en buitenland. Voor elk voorwerp moet een
overeenkomst gemaakt worden met de ontvanger van het voorwerp. We gaan dit proces
nauwkeurig volgen.

ZO LEUK IN KEIZERSHOF!

Helaas geen vieringen meer in de kerk, maar we hebben

nog steeds elke 3e dinsdag een viering bij de Keizershof.

En wat is het fijn om te zien dat er elke keer voldoende

parochianen komen. Dat er ook wordt gezongen door

enthousiaste koorleden. En dat er na de viering nog even

wordt na gepraat onder het genot van een bakkie koffie

met bijvoorbeeld de voorganger en de andere parochianen. In summer,

Dat verbindt! Zien we u de volgende keer op 19 augustus the song sings itself.
ook? De aanvang is om 10.00 uur. ledereen is welkom.
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¢ STEM OP CARITAS
DEN HELDER 22 MET
RABO CLUBSUPPORT!

PCl H. Maria Sterre der Zee en Rabo ClubSupport

De PCI H. Maria Sterre der Zee doet dit jaar onder de naam 'Caritas
Den Helder mee met de Rabo ClubSupport! Leden van de codperatieve
Rabobank (dit zijn rekeninghouders bij de Rabobank, die zich als lid
hebben laten registreren) kunnen in de periode van 1tot en

met 23 september een stem uitbrengen op hun favoriete club.

'Caritas Den Helder' is één van de ongeveer 500 deelnemende clubs in
de Kop van Noord-Holland. De opbrengst van de actie is ook dit jaar
weer bestemd voor de Kerstactie, waarbij een 30-tal Helderse adressen
door ons worden bezocht met een kerstattentie in de vorm van een
enveloppe met waardebonnen.

Ga naar www.rabobank.nl/clubsupport en breng uw stem uit.
U vindt ons in de categorie “maatschappij/samenleving” onder de
naam 'Caritas Den Helder.

Elke stem is geld waard!

Bij voorbaat dank.

STEM VANAF 1 SEPTEMBER de codperatieve
INDE RABO APP Rabobank «




LEKKER ZINGEN in de Petrus en Pauluskerk

Lekker zingen, dat doen we iedere zondag in de kerk. Maar op
zondag 31 augustus a.s. doen we er een schepje bovenop. Op die
dag komt vanuit 't Zand de groep LEKKER ZINGEN naar onze kerk
om met ons mee te doen in de viering van 11.00 uur. De groep
bestaat uit een klein aantal vrouwen die begeleid worden op
gitaar door Robbert Smit.

Het repertoire van Lekker Zingen ziet er wat anders uit dan we
gewend zijn. Er worden onder andere liederen gezongen van
Willeke Alberti, Zeilen op de wind, Leun op mij van Ruth Jacott
en Verdronken Vlinder van Boudewijn de Groot.

Kom, Luister, Zing - Jan van Diepen, emeritus pastor.

185 jaar een ‘muzikaal monument’

De PP-kerk is op 6 oktober 1840 ingewijd - en dit najaar dus al
185 jaar in gebruik. De Vrienden van de PP schenken hier
aandacht aan tijdens de Open Monumentendagen op 13/14
september.

Na het succes van de expositie over de katholieke scholen vorig
jaar, ligt het accent dit keer op de PP als gebouw waarin al 185
jaar muziek klinkt. Naast een kleine expositie is er een klinkend
programma:

zaterdag 13 september

10 u. officiéle opening van de Helderse Monumentendagen door de
wethouder van Cultuur

11-13 u. openbare repetitie van VOCI, aan het werk met de spannende
Misa di Tango van Palmeri

14.30-15.00 u. concert orgel en trompet door Ronald van der Veen en
Alfred de Jong

15.30 u. gezongen presentatie ‘Gregoriaans uit oude boeken’

zondag 14 september

11 u. eucharistieviering m.m.v. het PP-koor St-Caecilia

13.30-14.30 u. concert ‘Caeciliakoor ‘greatest hits’ m.m.v Rachel Vroom,
orgel

DEN HELDER &

JULIANADORP

PCI

Wij proberen ieder
mens in nood naar
vermogen te helpen.

Uw steun is welkom!
NLOS RABO 0335 9052 42
PCl| H. Maria Sterre der Zee

Heeft u zelf een hulpvraag?
Stuur een mailtje naar:
pcidenhelder@kpnmail.nl




BEZOEKERSGROEP

In onze parochie is er een werkgroep actief met het bezoeken
van parochianen die ziek zijn, opgenomen in een ziekenhuis,
verpleeg- of verzorgingshuis. Deze werkgroep bestaat uit:

Mevrouw Els Weijers (contactpersoon) 0223-521839
Mevrouw Leny van 't Oever 0223-522262

Mevrouw Alice Smiers 0223-521516

Diaken Henk Schrader (pastoraal medewerker) 06-10306086

Wij brengen bezoekjes aan parochianen die daar behoefte aan
hebben. Wij bellen vooraf of u er interesse in heeft en of het
uitkomt dat wij langskomen. We komen gewoon gezellig even
op de koffie en praten over koetjes en kalfjes en wat er maar ter
tafel komt. Wij doen dit nu een paar jaar en hebben van alle
kanten alleen nog maar positieve geluiden gehoord.

Mocht u mensen kennen die ziek zijn of die, om wat voor reden
dan ook, behoefte hebben aan een gezellig praatje, of stelt u zelf
prijs op een bezoekje, neem dan contact op met één van de
hierboven genoemde personen.

SECRETARIAAT

Afscheid Caroline en Monique
Welkom Petra en Marleen

Na bijna 9 jaar trouwe inzet voor de parochie, nemen we afscheid
van de vaste gezichten van het secretariaat, Caroline Groot en
Monique Huiberts. Hun inzet, betrokkenheid en nauwkeurigheid
was groot. Alles was altijd goed geregeld. Onze hartelijke dank voor
alles wat jullie hebben gedaan voor de parochie!

Caroline en Monique geven het stokje door aan Petra Tichelaar en
Marleen Duineveld. We zijn ontzettend blij dat zij deze taak op zich
willen nemen en wensen hen veel plezier toe.

Samen bouwen we verder aan een mooie en goed georganiseerde
parochie.

De Parochieraad

PERSONALIA

In liefdevolle herinnering

J.5.M. Steenvoorden - Hakvoort
9-6-1943 - 4-6-2025




BOEKEN VOOR STICHTING KANSRIJK

Stichting Kansrijk is in 1993 opgezet om Broeder
Johan Verresen te steunen in zijn werk voor de
allerarmsten in Kenia. Later werd dit uitgebreid
naar het helpen van kansarme kinderen in
Oeganda, Tanzania en Rwanda. Denk hierbij aan
het bouwen van scholen, het financieren van
schoolgeld voor de kinderen, salarissen van
docenten en het financieel steunen van tehuizen
voor gehandicapte kinderen.

U kunt onze stichting helpen door een gift over te
maken naar NL63 RABO 030.31.71.838.

Maar er zijn meer mogelijkheden om te helpen. Zo
heeft Gerke Winnubst ooit begonnen met een
schoolboekenproject ten bate van de stichting.
Gedoneerde schoolboeken werden online verkocht.
Het bleek een mooie bron van inkomsten. Daarom
werd een bedrijfje opgericht, genaamd

Books Benefit

Dit online winkeltje is ondertussen uitgebreid met
andersoortige boeken en met cd'’s.

Wilt u Kansrijk helpen door het schenken van
goedverkoopbare (school)boeken en/of cd’s? Neem
dan contact op met Gerke via e- mail:
Booksbenefit@ziggo.nl

Voor meer informatie over

- Stichting Kansrijk, kuntu
kijken op de website:

www.stichtingkansrijk.nl

STOF TOT NADENKEN

Op vrijdag 27 juni was de eerste
editie van Stof tot nadenken. Door de
verschillende verhalen en gedichten,
het enthousiaste koor Encore! en
een mooie opkomst, kunnen we
terugkijken op een mooie
inspirerende bijeenkomst.

Alvast voor in de agenda: De
volgende bijeenkomst zal
plaatsvinden op vrijdag 10 oktober.
ledereen is van harte welkom

CARROUSEL

Op vrijdag 5 september zal er tijdens
de viering in de Carrousel een
gezamenlijke ziekenzalving gehouden
worden.

KERK INN ZICHT | 31



BEZOEK PATER TOON uit Suriname

Op zondag 22 juni kwam Pater Toon, voor
zijn jaarlijkse bezoek, naar Schagen,

samen met zijn trouwe medewerkster en
toekomstig opvolgster Patricia. Tijdens de
Mis vertelde hij weer enthousiast over zijn
Christoforusinternaat in Suriname dat
opleidingen biedt aan (kans)arme jeugd

uit de binnenlanden. Dat de parochie 'onze
Pater Toon'in het hart heeft gesloten blijkt
wel uit de geweldige deurcollecte van € 698.

Namens Pater Toon en Patricia bedank ik alle parochianen en de Caritas
voor de hartelijke ontvangst, het medeleven en de zeer royale steun.
Schagen voelde voor de twee als een zegen en een warme douche.

Monica Wildeboer

KERKOPENSTELLING

De Christoforuskerk is gedurende de maanden mei,
juni, juli en augustus elke donderdag geopend van
10.00 u. - 13.00 u. Bij het verschijnen van deze KIZ
rest dus nog de maand augustus. Je kunt de kerk
in alle rust bekijken en er rondwandelen. Bij alle
gebrandschilderde ramen en bezienswaardigheden
staat een informatiebordje met uitleg. Je kunt ook
een kaarsje branden, een wenskaartje beschrijven en
in de wensboom hangen en naar religieuze muziek
luisteren die in de kerk een bijzondere sfeer oproept.
Achterin de kerk vindt u op de leestafel informatie
over de bijzonderheden en geschiedenis van de kerk
in 4 talen.
Elke week brengen vele, voornamelijk Duitse,
toeristen een bezoek. Maar hoe mooi zou het zijn
als ook meer parochianen kennis nemen van al het
moois dat er in onze kerk te zien is. Een bezoekje
bevelen we van harte bij u aan en we willen u in
augustus graag verwelkomen.
Zoek een plekje in de kerk, kom even tot rust. En laat
alle hectiek van de stad en het leven achter u.
Het zal u goed doen!
BEZIENSWAARDIG

Namens de gastvrouwen en -heren

N.B. INFO OVER DE ALPHACURSUS, ZIE PAGINA 6




SCHAGEN

KOORUITJE RK Gemengd Koor Sint Gregorius Schagen

Op 1juni 2025 hadden wij een kooruitje. Om 10.00 uur vertrok de bus naar het
landgoed 'Velserbeek' in Velsen. Alt Riet vertelde dat vroeger sommige rijke
kooplieden een landgoed met buitenverblijf lieten aanleggen om de stank
van de stad te ontvliuchten.

Door het prachtige park wandelden we naar het terras, waar wij, in de zon,
genoten van koffie met gebak. Na een gezellig uurtje togen we naar een
ander landgoed, 'Beeckestijn', ook gelegen aan de duinranden van
Kennemerland. Volgens tenor Jan Komen is dit een van de weinige 18e
eeuwse buitenverblijven dat in zijn geheel bewaard is gebleven en gered van
de sloop na WO Il. Het unieke zit hem in de combinatie van de interieurs en VRIENDSCHAP
omliggende parken met Franse en Engelse invioeden.

Na een wandeling door deze mooie tuinen stapten we om 12.30 uur
weer in de bus naar 'Duingroet’ in ‘Groet', waar we, heerlijk en heel
gezellig hebben geluncht. Ook Edie sloot aan met baby Merel.
Daarna gingen we met de Zonnetrein' door het duingebied, waarbij
de chauffeur van deze trein ons veel vertelde over het ontstaan van
de begroeiing van het duingebied. Nauwelijks 100 jaar geleden
bestond dit alleen nog uit zand. Men heeft toen Corsicaanse- en

. Zeedennen aangeplant. Echter, het Bosbeheer wilde het gevaar op
= bosbranden verminderen. Met schelpen is de grond toen kalkrijker
BEECKESTIUN gemaakt waardoor er een grotere diversiteit aan bomen is ontstaan
die veel minder snel branden. Ook zagen we enorme mierenhopen die heel nuttig blijken te zijn. Ja, er wordt
goed voor ons duingebied gezorgd. We hebben een heel gezellige en leerzame dag gehad, waarbij ook
ruimte was om te kletsen en te zingen. Een topdag, met dank aan de feestcommissie: Jan, Denise en Riet.

Elly Pronk

VAN DE BESTUURSTAFEL

De volgende zin stond op de site van een bureau voor geloofscommunicatie:
'Naar schatting wordt 80% van alle kerkelijke activiteiten door vrijwilligers
gedaan. Een cijfer om even stil van te worden. Zonder vrijwilligers kan er geen
levende kerkgemeenschap bestaan. Gelukkig zijn we rijk met ruim twee honderd
vrijwilligers die actief zijn in onze Sint-Christoforuskerk en -parochie.

Op zondag 21 september a.s. willen we al deze mensen, groot en klein,

bedanken voor hun grote inzet op ik weet niet hoeveel plaatsen. We beginnen
die dag met een viering om 10.00 uur in de kerk waarbij al onze vijf koren worden
uitgenodigd om samen hieraan hun medewerking te verlenen. Voor de koffie/
thee/limonade met daarna een lunch zal worden gezorgd. We hopen op mooi
weer! Dus aan alle vrijwilligers: zet deze datum, zondag 21 september, alvast in
de agenda. En tegen die tijd komt er nog wel een uitnodiging. Mocht de
uitnodiging op een of andere manier niet aankomen, trek dan a.u.b. aan de bel
want we willen deze dag heel graag met echt iedereen vieren. Jullie inzet voor de
parochie is, 100% zeker, van het grootste belang voor een toekomst van onze
kerk en parochie. Die hebben we nodig in de wereld van vandaag.

Een hartelijke groet, namens het parochiebestuur, Gabriélle Kramer




DE BLAUWE ZUSTERS

De Blauwe Zusters van Heiloo

Dienaressen van de Heer en van de Maagd van Matara

Ohee FOIIGIOUZO fomitie

oals u misschien wel weet, is onze
kleine Religieuze Familie
inmiddels verspreid over 45
landen, Al kennen we elkaar niet
allemaal persoonlijk (dat is moeilijk met
ruim 800 paters en bijna 2000 zusters),

toch voelen we ons heel verbonden als
familie. De moderne communicatie
middelen helpen daar natuurlijk bij: het is
tegenwoordig heel gemakkelijk om contact
op te nemen met mensen over de hele
wereld.

Een bepaald deel van onze familie waar we
bijzonder veel mee in contact zijn, bestaat uit
onze missionarissen in oorlogsgebieden. Een
paar jaar geleden waren dat de zusters in
Aleppo, nu al sinds geruime tijd de vele
missionarissen in Oekraine en sinds kort ook de
parochie in Gaza.

In Gaza is één katholieke parochie: de parochie
van de Heilige Familie. Deze wordt geleid door de
communiteit van onze paters, die daarmee de
enige katholieke priesters in Gaza zijn. Een
communiteit van onze zusters helpt in al het
parochie-pastoraat, zoals catechese,
jongerengroepen, huisbezoeken e.d. Daarnaast
bevindt zich op het terrein van de parochie een
missie van de Zusters van Moeder Theresa, met
een vleugel waar gehandicapten worden
opgevangen en een vleugel voor bejaarden. Eris
nog een derde vrouwelijke congregatie
aanwezig, de zusters van de H. Rozenkrans.
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Al deze religieuzen zijn missionarissen uit
andere landen. Al snel na het begin van de
oorlog werd hen aangeboden het gebied te
verlaten: de ambassades hadden alles al
geregeld om hun burgers in veiligheid te
brengen. Toch besloten zij allemaal “hun”
mensen niet in de steek te laten. Waar zouden
de gehandicapten en bejaarden anders heen
gaan? En zou je juist in deze moeilijke tijden de
schapen achterlaten zonder herder, zonder
sacramenten, zonder geestelijke steun? Dat was
voor hen uitgesloten. Zoals één van onze zusters
het verwoordde: “juist nu hebben de mensen
een moeder nodig.”

Na het hoogste aantal van 750 vliuchtelingen aan
het begin van de oorlog, “wonen” er inmiddels
ruim 500 mensen op het terrein van de
parochie, of zoals ze het zelf zeggen: “In Gods
huis”. Na het bormbardement op de orthodoxe
kerk, waarbij deze in puin werd achtergelaten,
hebben ook de orthodoxe christenen hun
toeviucht gezocht in de katholieke parochie.
Ook enkele moslims hebben er een warm
welkom gevonden. Het weinige eten wat er is
wordt dagelijks verdeeld over alle monden, er
wordt constant gebeden in de kerk, maar ook
het parochieleven gaat door. Er is een kleine
“hostiefabriek” ingericht in de sacristie, omdat
de aanvoer van hosties van buitenaf onmogelijk
is. Op 7 januari hebben onder geknal van
bommen acht kinderen hun Eerste Heilige
Communie gedaan.



Waarom vertel ik dit u allemaal? Niet om op te
scheppen over die dappere zusters en paters
die hun leven geven om hoop te brengen in de
meest wanhopige situaties. Want die zusters
en paters zijn maar mensen en geen mens is
uit zichzelf in staat tot zulke heldhaftige
daden. Dit alles zegt iets over lemand die hen
kracht geeft, die hen elke dag sterkt. Voor mij
zijn de religieuzen in oorlogsgebieden één van
de grootste getuigenissen van Gods liefde en

Zoals Paulus zegt: “Niet ikzelf leef, maar
Christus leeft in mij.” (Gal 2, 20).

Als God iets van ons vraagt, geeft Hij ons de
kracht om te doen wat we uit onszelf niet
zouden kunnen. Dat doet ons ook nadenken
over ons eigen leven. Wat vraagt God van mij?
Misschien iets waartoe ik mijzelf niet in staat
acht? Als op dit moment mensen van viees en
bloed, zwakke mensen zoals ik, gedreven door

hoezeer die liefde in staat is om een leven
volledig te vullen, te transformeren, te
veranderen.

Gods liefde hun leven opofferen voor hun
naasten, kan ik me dan terug blijven trekken?

Mijn naam is zuster Maria Laetitia Dei, dat betekent Maria de
vreugde van God. Ik ben al 10 jaar zuster in de Religieuze
Familie van het Mensgeworden Woord. Elke congregatie heeft
een specifieke leefstijl en een specifiek doel. Bij ons is dat de
evangelisatie van de cultuur. Dat klinkt moeilijk, maar is
eigenlijk heel eenvoudig: God is mens geworden, en wij willen
Hem, zijn Evangelie, naar elke mens brengen. Naar elke mens,
naar de hele mens, overal waar mensen zich bevinden. Want
God houdt van elke mens en van de hele mens!

KERK INN ZICHT | 35



STUDIES EN CURSUSSEN

"In de parochie doe ik
vrijwilligerswerk en ik
wilde meer weten over de

— — achtergronden van ons
onifatius geloof. Ik heb eerst een
cursus gevolgd op het

Instituut

Bonifatiusinstituut en ben
daarna aan een studie
www.bonifatiusinstituut.nl

IJl'gmllwn. Hel \.'l't'rl_]kl_lt'
enorm en je doet het
samen mel anderen!”

il je je verdiepen in het geloof? wil je sterker staan in jouw geloof,
anderen kunnen helpen hun weg te vinden in het geloof? Wil je
geinspireerd worden en alleen of samen met anderen op weg
gaan? Ontdek hoe je op maat een studie of cursus kan volgen om
jouw wens, te groeien in geloof, te vervullen.

Studie Theologie - Minor

Deze studie geeft een mooi theologisch
overzicht van het Katholieke geloof. De
studie staat open voor iedereen die zich
wil verdiepen en zijn of haar kennis wil
vergroten. De volledige 5 jarige studie
geeft de mogelijkheid om in
aanmerking te komen voor een wijding
tot diaken of een zending als
(onbezoldigd) catechist. Maar je kunt
ook als vrijwilliger aan de slag op tal van
terreinen binnen je parochie.

Cursus Introductie Katholiek Geloof Cursus Lector

In deze toegankelijke cursus Introductie over achtergronden
beantwoorden we geloofsvragen aan de lectoraat en voorbereiding op de
hand van aansprekende voorbeelden uit lezingen - Leesoefeningen met

het leven, de literatuur, kunst en humor. aandacht voor stemgebruik en dictie,
De cursus is toegankelijk voor zowel passend bij de inhoud van de gelezen
katholieken als niet-katholieken en tekst en het geloof dienend.

gaat ook in op hedendaagse
misvattingen over het katholieke geloof.

Nu in het
Julianaklooster in

Heiloo ue/vdfbp ie/ geloof . ‘,JL'I

ST. BONIFATIUSI INSTITUUT

CERTRUM
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Boek
Een lekker, mooi of
spannend boek voor op

vakantie:

www.kokboekencentrum.nl

Open Kloostertuin

Een aantal maal per jaar is de kloostertuin van stadsklooster
San Damiano in Den Bosch geopend voor het publiek van 14.00 -
16.00 uur. Op 9 augustus en 13 september kunnen bezoekers vrij
rondwandelen in de tuin en genieten van alles wat er groeit en
bloeit, op een bankje zitten, van de stilte genieten of in gesprek
gaan met elkaar. Je zult in de kloostertuin ontvangen worden
door de bewoners van het Stadsklooster, die op vragen kunnen
ingaan. https://www.stadskloostersandamiano.nl/

Nationale misdienaarsdag

Op zaterdag 13 september 2025
vindt in Oudenbosch de
tweede landelijke
misdienaarsdag plaats.
Misdienaars, acolieten en hun
begeleiders uit het hele land
zijn van harte welkom in en om
de basiliek van de H.H. Agatha
en Barbara voor een dag vol
geloof, ontmoeting en
ontspanning.

Aanmelden per parochie gaat
via vicaris Paul Verbeek van
Bisdom Breda.

Een Gids voor het
Katholieke Leven
ExploreCatholic is een nieuw
communicatieplatform dat
fungeert als wegwijzer in alles
wat met het katholieke geloof te
maken heeft. Het platform richt
zich op iedereen die het
katholieke geloof wil ontdekken,
verdiepen of in het dagelijks
leven wil beleven.

https://explorecatholic.nl/

Rome
Om Rome beter te kunnen
begrijpen als pelgrim:

https://www.romacristiana.
info/welcome/

Ga mee met
Dekenaat Schagen!

Pastoor Ivan nodigt je uitom
mee te gaan op bedevaart
naar Heiloo op zaterdag 27
september a.s.

Geef je op!

Meer informatie vind je op
bladzijde 6 en informeer
gerust bij het pastorale
team of parochiecentrum.

Zomer Kloosterfestival
Zomer Kloosterfestival

Nieuw Sion. Beleef deze
zomer rust, ontmoeting en
inspiratie bij het
Zomer-Kloosterfestival!

Te midden van de
eeuwenoude muren van het
klooster nodigt men je uit
om het leven lichter te
benaderen. Het ritme van de
getijden, de aanwezigheid
van religieuzen en een
inspirerend, maar
ontspannen programma
zorgen elke dag voor rusten
regelmaat.

https://www.nieuwsion.nl/ev
ents/zomer-kloosterfestival-
2025/

Retraite: Over Theresia van Lisieux
‘Op de golven van vertrouwen’

De kleine Teresia heeft in haar korte leven prachtige teksten over
overgave en vertrouwen geschreven. De inleider zal hierover
vertellen. Dit kan je helpen in je dagelijks leven meer vanuit
dankbaarheid en vertrouwen te leven en je niet omver te laten
werpen door angsten en allerlei zorgen in je leven.

29 sep - 2 okt. - olvternood. nl
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Laatste repetitie Rhytm Voice in de Spoorbuurtkerk.

T

Impressies van de barbecue na de
= familiezondag in Schagen (29-6).
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Groei en Ontwikkeling
van de Tamil-gemeenschap

in Schagen

Door Dihal Anthiresu

TAMIL GEMEENSCHAP

alverwege de jaren tachtig van de
vorige eeuw zijn veel Tamils naar
Nederland gekomen. Het waren
vooral jonge mannen en gezinnen uit
het noorden van Sri Lanka, op de viucht voor
de burgeroorlog. De Tamils werden verspreid
over verschillende locaties. Tweetallen uit het
dorpje “Potpathy-Kudathanai” zijn in Schagen
komen wonen. In de afgelopen 40 jaar is het
aantal tot ongeveer 250 Tamils toegenomen.

GELQOF

De Tamils geloven in het hindoeisme, het
christendom en de islam. Maar er worden
altijd gezamenlijke activiteiten georganiseerd,
vaak met een culturele en religieuze
achtergrond, zoals sociale bijeenkomsten,
sportactiviteiten, educatieve programma’s,

de Sint Petrus dag in Schagen, ed.

Eris dan een sterke nadruk op het behoud van
onze eigen Tamil tradities, de cultuuren

de taal. Het Tamil is één van de oudste talen
van de wereld. Weet u dat het woord
catamaran uit het Tamil komt?

TAMIL GEMEENSCHAP

In Schagen woont een actieve Tamil
gemeenschap die betrokken is bij religieuze
en culturele activiteiten. Zo hebben we vijftien
jaar geleden de Tamil Catholic Chaplaincy
opgericht en die organiseert onze
maandelijkse vieringen en processies in de
Sint Christoforuskerk en de gezamenlijke
kerstviering.

De Sint Petrus-processie wordt jaarlijks
gehouden rond de Sint Christoforuskerk, waar
de Tamil gemeenschap uit Nederland en Belgié
bijeenkomt voor een speciale viering ter ere
van Sint Petrus. De kleurrijke processie trekt
door de straten rondom de kerk.

In zowel Potpathy-Kudathanai in Sri Lanka als
ons geboorteplaats in Sri Lanka zijn de
belangrijkste kerken gewijd aan Sint Petrus.
Daarom vieren de Tamils in Schagen en
omgeving uitgebreid het feest van Sint Petrus
op 1augustus of de zondag het dichts bij 1
augustus.

SPIRITUELE SAMENWERKING

De band in Schagen tussen de Tamils en de
parochianen is een spirituele samenwerking.
Wij zijn actief betrokken bij de Sint
Christoforuskerk. U kunt denken aan
misdienaars, acolieten, kosters, lectrices,
collectanten, bestuurslid, vrijwilligers, ed.

Naast religieuze activiteiten worden ook
educatie en sport aangeboden. Educatie en
sport zijn belangrijke pijlers voor de
ontwikkeling van kinderen en jongeren, en
kunnen goed samengaan met religieuze
activiteiten. Dit kan bijdragen aan hun welzijn
en voorbereiding op de toekomst.

Wij zijn trots op onze eigen tradities. En wij
voelen ons thuis in Schagen en Nederland en
vinden het mooi hoe we kunnen leren en
genieten van elkaars tradities ook op culinair
gebied.
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INSPIRATIE

Innerlijke

andaag de dag kunnen we, via allerlei kanalen,
gebeurtenissen van over de hele wereld volgen. Veel
nieuws is negatief. Het veranderende klimaat, de
instabiele economie en politiek en nieuws over uit
de hand gelopen conflicten. Wat er plaatsvindt, kan voor
innerlijke onrust zorgen. Toch is het mogelijk om onze rust te
bewaren in deze turbulente tijd. We kunnen vrede ervaren.

Gods vrede, die de wereld niet geven kan.

INNERLIJKE RUST

Wanneer we vrede willen ervaren, zullen we
moeten kijken naar wat het precies is dat
voor onrust zorgt. Hiervoor kijken we niet
naar de buitenwereld, maar gaan we de
onstoffelijke wereld verkennen.

ANGSTGEDACHTEN

Wat de vrede in onszelf kan verstoren zijn
angstgedachten. Gedachten als: Stel dat ...
Wat als ... Oftewel, we maken ons zorgen. Je
zorgen maken heeft altijd met de toekomst
te maken. Misschien dat morgen of anders
volgend jaar, ik mijn baan verlies, de
economie instort of waar je gedachten ook
naar uitgaan. Maar het kan zijn, dat waar je
bang voor bent, nooit gaat gebeuren. Het is
daarom vooral het zelfbedachte scenario dat
angstig maakt. Wat we dénken maakt ons
bang.

‘Maak je geen zorgen over de dag van morgen,
want de dag van morgen zal voor zichzelf zorgen.
Elke dag heeft genoeg aan zijn eigen kwaad.'
(Matthels 6:34)
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Door: Ellen Winnubst

NON ACCEPTIE

Een andere factor dat voor onrust zorgt, is:
non-acceptatie. Het niet kunnen accepteren
van de werkelijkheid zoals die zich voordoet.
Wanneer je niet kunt accepteren dat je niet
in een ideale wereld leeft, ben je met de
werkelijkheid in conflict. En waar conflict is,
is geen vrede.

Het kan bij non-acceptatie om kleine dingen
gaan. De buurman die zijn heg niet knipt. Je
baas die een stomme beslissing neemt.
(Naar jouw mening dan.) Een wachtrij die je
te lang vindt. Als je wilt kun je je overal druk
om maken.

Moet je dan alles maar accepteren? Nee hoor.
Maar als je eerst accepteert dat-wat-is, kun
je vanuit rust reageren. Anders bestaat de
kans dat je rechtstreeks vanuit emotie
reageert. Boos op de buurman. Zuchtend in
de wachtrij. Want ja, die ander of die
omstandigheid .. Zonder te beseffen dat het
de innerlijke houding is, die de innerlijke
vrede verstoort.

Laat los wat was
Accepteer wat is
Omarm wat komt



GEDACHTENSTROOM

Door onze innerlijke houding en ons
gedachtenpatroon aan te passen waar nodig,
kunnen we meer innerlijke vrede gaan ervaren.
Gedachten hebben we de hele dag. Als je niet
oppast eist je denken gelijk na het wakker
worden al je aandacht op. ‘Vandaag moet ik
niet vergeten om ... Ik hoop niet dat .. Zal ik ...
En dat dan de hele dag. Niet elke gedachte
hoef je echter serieus te nemen. Veel
gedachten zijn overbodig en niet alles wat je
denkt is waar.

MINDFULNESS

Om meer innerlijke rust te creéren kun je
mindfulness beoefenen. Bij mindfulness richt
je je op wat je zintuigen waarnemen bij wat je
doet. Voel het water als je je handen wast.
Proef elke slok van je koffie. Voel de aarde
onder je voeten als je loopt. Waarom dit goed
werkt? Je brein houdt zich voornamelijk bezig
met het verleden en toekomst. Dat is handig
als je iets moet analyseren of plannen, maar
dat doe je niet de hele dag. Door op een
mindfull manier bezig te zijn, geef je je brein
het sein; nu even niet. Zo komt je brein tot
rust. Want jij bent aanwezig in het hier en nu.

INFORMATIESTROOM

Ons brein kan best wat rust gebruiken, want
het heeft het druk de hele dag. Alle informatie
en prikkels die binnenkomen moeten verwerkt
worden. Het is gezond de informatiestroom te
beperken. Wees selectief in wat je binnen laat
komen. Hoeveel tijd besteed je bijvoorbeeld
aan kijken op een scherm? Schenk je ook
aandacht aan goed nieuws?

STILTE

Ook kun je de stilte opzoeken. Jezus zonderde
zichzelf regelmatig af. Niet om alleen te zijn,
maar om te praten met God. In de Bijbel is
vrede nauw verbonden met vertrouwen
hebben in God. Om te kunnen vertrouwen is
het belangrijk een goede relatie op te
bouwen. Stel in de stilte je hart open voor
God. Vertel Hem wat je op je hart hebt.

‘Maak je geen zorgen, maar vraag God alles wat je
nodig hebt. Bid tot God, wat er ook gebeurt. En
dank Hem altijd. Dan zal God zijn vrede aan jullie
geven. Dat is een vrede die geen mens ooit gekend
heeft. Die vrede zal jullie gevoel en gedachten
beschermen tegen al het kwaad. Want jullie horen
bij Christus.’

(Filippenzen 4:6-7)

Stel je vertrouwen
in God

DOEN VERSUS NIET DOEN

Vaak hebben we het maar druk met allerlei
zaken, met denken en doen. In een wereld
waar we veelal gericht zijn op actie en
presteren, is het waardevol om dagelijks even
alles wat je bezighoudt los te laten. Je kunt
gaan wandelen bijvoorbeeld of een legpuzzel
maken. Als het maar iets is wat ontspant.

Voor nog diepere ontspanning doe je
helemaal niets. Ga met een kop thee op de
bank zitten en staar wat voor je uit. We
hoeven niet altijd iets te doen. Het is
belangrijk om tijd vrij te maken om niet te
‘doen’ maar te 'zijn'. Al is het maar 5 minuten
per dag.

Er kan wat tijd overheen gaan om in jezelf
stilte te creéren. Maar in de stilte, voorbij het

denken, daar vind je Cy
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met een bljvende herinnering
Cierma Jongcjan
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inmemoriavitvaart.nl

Jan Rozing Mannenmode | Aan het Markt
Telefoc A1 E-mail

Webshop www.janrozing.nl

E

Voordat ge
geboren werd,
bestemde Ik

u voor Mij.

(Jer. 1:5)

Denk je erover om
priester te worden?
Ontdek het op
willibrordseminarie.nl
of kom eens langs!

Hoogeweg 65, Heiloo
T 072 5051288

\ g N4

Grootseminarie
St.Willibrord
Bisdom Haarlem-
Amsterdam

Wilt u de priesteropleiding steunen?
NL6&64 INGB 000 000 5464 t.n.v. Het Grootseminarie
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! cv|dak|waterinstallateurs

www.bromlewe.nl

Witte Paal 1 b | Schagen | (0224) 297038

= cv ketels

*  warmtepompen
* badkamers

= zinken goten

* onderhoud

= storingen

Gecertificeerd volgens de Gasketelwet en water-/gasinstallaties.
v KOOLMONOXIDE VRIJ O
v VEILIGE INSTALLATIE
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Vrijdag 1 augustus

18e ZONDAG DOOR HET JAAR

Zaterdag 2 augustus

Zondag 3 augustus

Dinsdag 5 augustus

Woensdag 6 augustus

Donderdag 7 augustus

Vrijdag 8 augustus

19e ZONDAG DOOR HET JAAR

Zaterdag 9 augustus

Zondag 10 augustus

Dinsdag 12 augustus
Woensdag 13 augustus

Donderdag 14 augustus

Vrijdag 15 augustus
Maria
Tenhemelopneming
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LOCATIE

Schagen

Carrousel, Breezand
Den Helder

De Koog, Texel

LOCATIE

De Cocksdorp, Texel
De Cocksdorp, Texel
Schagen

Den Helder

De Koog, Texel

Den Helder

De Koog, Texel

Den Helder
De Zandstee ,'t Zand

Schagen
De Koog, Texel

LOCATIE

De Cocksdorp, Texel

't Zand
Julianadorp
Den Burg, Texel
Schagen

Den Helder

De Koog, Texel

Den Helder

De Bron, Schagen

De Koog, Texel

Den Helder

De Zandstee, 't Zand

Den Helder
Schagen
De Koog, Texel

TUD

09.30
10.00
10.00
19.30

TUD

19.30

10.00
10.00
1.00
1.00

09.30

19.30

09.30
09.45

09.30
19.30

TUD

19.30

09.30
09.30
10.00
10.00
.00
1.00

09.30

10.45
19.30
09.30
09.45

10.00
19.00
19.30

VIERINGEN

VIERING

Eucharistie en aanbidding
Woord en Communie - diaken
Eucharistie

Eucharistie in het Duits

VIERING

Eucharistie in het Duits

Woord en Communie - diaken
Eucharistie

Eucharistie / Inzingkoor
Eucharistie in het Duits

Eucharistie en aanbidding
Eucharistie in het Duits

Aanbidding
Eucharistie

Eucharistie en aanbidding
Eucharistie

VIERING

Eucharistie in het Duits

Zandstockviering - parochianen
Woord en Communie - parochianen
Eucharistie

Eucharistie

Eucharistie

Eucharistie in het Duits

Eucharistie en aanbidding

Eucharistie
Eucharistie in het Duits
Aanbidding
Eucharistie

Eucharistie / Caeciliakoor
Eucharistie / Gregoriaanskoor
Eucharistie in het Duits



VIERINGEN

20e ZONDAG DOOR HET JAAR LOCATIE TUUD VIERING

De Zandstee,'t Zand 0945 Woord en Communie - diaken

Vrijdag 22 augustus Schagen 09.30 Eucharistie en aanbidding
De Koog, Texel 19.30 Eucharistie in het Duits

Zaterdag 16 augustus De Cocksdorp, Texel ~ 19.30 Eucharistie in het Duits
Zondag 17 augustus Den Burg, Texel 10.00  Woord en Communie - diaken
Schagen 10.00 Eucharistie
Den Helder 11.00 Eucharistie
De Koog, Texel 11.00 Eucharistie in het Duits
Dinsdag 19 augustus Den Helder 09.30 Eucharistie en aanbidding
Keijzershoff, AP 1000  Woord en Communie - diaken
Woensdag 20 augustus De Koog, Texel 19.30 Eucharistie in het Duits
Donderdag 21 augustus Den Helder 09.30 Aanbidding

2le ZONDAG DOOR HET JAAR LOCATIE TJD VIERING

Zaterdag 23 augustus De Cocksdorp, Texel  19.30 Eucharistie in het Duits
Zondag 24 augustus Julianadorp 09.30 Eucharistie
Den Burg, Texel 10.00  Woord en Communie - diaken
Schagen 10.00 Eucharistie
Den Helder 11.00 Eucharistie / Caeciliakoor
De Koog, Texel 11.00 Eucharistie in het Duits
Dinsdag 26 augustus Den Helder 09.30 Eucharistie en aanbidding
Woensdag 27 augustus Gollards, Texel 10.30 Eucharistie
De Bron, Schagen 1045 Eucharistie
De Koog, Texel 19.30 Eucharistie in het Duits
Donderdag 28 augustus Den Helder 09.30 Aanbidding
De Zandstee,'t Zand 09.45 Woord en Communie - parochianen
Vrijdag 29 augustus Schagen 09.30 Eucharistie en aanbidding
De Koog, Texel 19.30 Eucharistie
22e ZONDAG DOOR HET JAAR LOCATIE TUJD VIERING
Zaterdag 30 augustus De Cocksdorp, Texel  19.30 Eucharistie in het Duits
Zondag 31 augustus Den Burg, Texel 10.00 Eucharistie
Schagen 10.00 Eucharistie
Den Helder 11.00 Eucharistie / koor Lekker Zingen

De Koog, Texel 1.00 Eucharistie in het Duits



VIERINGEN

LOCATIE TUUD VIERING

Dinsdag 2 september

Donderdag 4 september

Vrijdag S september Schagen

Carrousel, Breezand
Den Helder

23e ZONDAG DOOR HET JAAR LOCATIE

Zondag 7 september
Schagen
Den Helder
Dinsdag 9 september Den Helder

Donderdag 11 september Den Helder
De Zandstee, 't Zand

Vrijdag 12 september Schagen

KRUISVERHEFFING LOCATIE

Zondag 14 september
Schagen
Schagen

Dinsdag 16 september

Woensdag 17 september De Bron, Schagen

Donderdag 18 september

Vrijdag 19 september Schagen

Den Helder

Den Helder
De Zandstee, 't Zand

De Cocksdorp, Texel

Julianadorp
Den Burg, Texel

Den Helder

Den Helder
Keijzershoff, AP

Den Helder
De Zandstee, 't Zand

09.30

09.30
09.45

09.30
10.00
10.00

TUD

10.00
10.00
1.00
09.30

09.30
09.45

09.30

TUUD

09.30
10.00
10.00
1.00

16.00

09.30
10.00

10.45

09.30
09.45

09.30

Eucharistie en aanbidding

Aanbidding
Eucharistie

Eucharistie en aanbidding
Eucharistie en ziekenzalving
Eucharistie

VIERING

Eucharistie
Eucharistie / Gregoriaanskoor
Eucharistie / Inzingkoor

Eucharistie en aanbidding

Aanbidding
Eucharistie

Eucharistie en aanbidding

VIERING

Woord en Communie - parochianen
Eucharistie

Eucharistie

Eucharistie / Caeciliakoor

Tamil Eucharistie

Eucharistie en aanbidding
Eucharistie

Eucharistie

Aanbidding
Eucharistie

Eucharistie en aanbidding
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De Zandstee,'t Zand 0945

25e ZONDAG DOOR HET JAAR LOCATIE TUUD
Zaterdag 20 september Schagen 19.00
Zondag 21 september Den Burg, Texel 10.00
Schagen 10.00

Den Helder 11.00
Dinsdag 23 september Den Helder 09.30
Woensdag 24 september Gollards, Texel 10.30
De Bron, Schagen 10.45

Den Burg, Texel 14.30
Donderdag 25 september [N T1[a <18 09.30

De Zandstee,'t Zand 09.45

Vrijdag 26 september Schagen 09.30
26e ZONDAG DOOR HET JAAR LOCATIE TUD
Zondag 28 september Julianadorp 09.30
Den Burg, Texel 10.00
Schagen 10.00
Den Helder 11.00
Dinsdag 30 september Den Helder 09.30
Donderdag 2 oktober Den Helder 09.30
Vrijdag 3 oktober Schagen 09.30
Carrousel, Breezand  10.00
Den Helder 10.00

VIERINGEN

VIERING

Eucharistie / Rhythm Voice
Oecumenisch viering

Eucharistie - Startviering / Alle koren
Eucharistie / Caeciliakoor
Eucharistie en aanbidding
Eucharistie met Ziekenzalving
Eucharistie

Eucharistie met Ziekenzalving

Aanbidding
Woord en Communie - parochianen

Eucharistie en aanbidding

VIERING

Eucharistie / Willibrordkoor
Eucharistie

Eucharistie - Familiezondag / Kinderkoor
Eucharistie

Eucharistie en aanbidding

Aanbidding
Eucharistie

Eucharistie en aanbidding
Woord en Communie - diaken
Eucharistie
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ElRe uitvaart tot in de puntjes verzorgd
Zonder commercieel gewin

e e e e e e OVERLIJDEN MELDEN? BEL: 0224-563511

(DAG EN NACHT BEREIKBAAR)

Alles omvattende uitvaartzorg  Zonder winstoogmerk Fiscaal aantrekkelijk sparen
Persoonlijke aanpak Eigen uitvaartcentrum Alles conform uw wensen
Ook voor niet-leden Betaalbaar voor iedereen Word ook lid!

Arﬁiﬁ Mesaar Marjan Korver
Lid worden van de vereniging?
Ontdek alle voordelen op www.uitvaartverenigingzijpe.nl

PR N K B W Machinestraat 2, 1749 DT Warmenhuizer fe .
(0226) 391374 + info@pronkbouw.n Aoy

BOUWEN RESTAUREREN LEIDEKKEMN in f © vivww pronkbouw.n|

Y’ Breggit Smit
\/ Uitvaartverzorging

ledereen verdient een persoonlijk afscheid

+ Stijlvol en betrokken

* Passende begeleiding

* Afscheid nemen met aandacht voor uw persoonlijke wensen
+ Vrijblijvende voorbespreking

Voor het melden van een overlijden: 06-51847890
24 uur per dag bereikbaar

info@breggitsmituitvaart.nl - www.breggitsmituitvaart.nl
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ACCOUNTANTS * FISCALISTEN * ADVISEURS

Koperwiek 1, 1742 GR Schagen
— 0224 214 144

schagen@jongejanenpartners.nl
aftrekbaar

inkomsten Ook gevestigd in Alkmaar,
Amsterdam en Hoorn,
NWW ) ner artner

heffingskorting

~.met de kennis van een groot kantoor.

Helder advies voor o.a. uw:
* Testament * Huwelijkse voorwaarden = Verklaring van erfreche
* Schenkingen en besparing op de erfbelasting

Postbus 3 * 1766 ZG Wicringerwaand

Notaris kantoor Nooed Zijperweg 9 0

Telefoon: (0224) 22 19 41 * Fax: (0224) 22 19 98
Ml’. WC-N’I. Baalman E-mail: infol@notarishaalman. nl
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bloemen
planien

bruidsboeketien

rouwarrangemenlen
bloemstukken
cadeau-artikelen

STEPHAN HIN

VERREIKERVERHUUR TEXEL

Duykerdam 15, Den Burg - www.verreikertexel.nl

06-516 341 64




ZOMER FOTO WEDSTRIJD!
VREDE IN EEN FOTO

Soms vind je vrede op een onverwacht moment -
een zonnestraal op je huid, een blik op een oude foto,
of dat ene plekje waar de wereld even stil lijkt te staan.

In die stilte ontmoet je jezelf.
Zonder ruis. Zonder moeten.
Gewoon jij, en de plek die voelt als thuis.
Daar kun je God ontmoeten; luister en kijk maar om je heen.

Laat ons zien:
Waar vind jij vrede?
Waar kom jij bij jezelf?
Wanneer hoor/voel/zie jij Gods stem?
Welke foto vertelt jouw verhaal?

DOE MEE!

STUUR JE FOTO VOOR 9 september NAAR:
REDACTIEKERKINNZICHTe GMAIL.COM

Er is een leuke prijs voor de winnaar!




